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حْمٰنِِ  اٰللِِّ  بِسْــــــــــــــــــــــمِِ حيمِِ  الرَّ  الرَّ
 

اكِعٖينَ  كٰوةَ وَارْكَعوُا مَعَ الرَّ لٰوةَ وَاٰتوُا الزَّ  وَاقَٖيمُوا الصَّ

  :سَلَّمَِ  وَِ عَلَيْهِِ  اللَّّ ِ  ىـــــصَلَِّ  اللَِِّّ  ولِ ـــــرَسِ   وَقَالَِ
وَعِشْرِينَ صَلاةَُ    بِسَبْعٍ  الْفَذ ِ  صَلاةََ  تفَْضُلُ  الْجَمَاعَةِ 

 درََجَة  

 

BEWUSTZIJN VAN DE GEMEENSCHAP 

 

Geachte Moslims! 

In het zojuist gereciteerde vers zegt Allah (swt); 

“Verricht het gebed, geef de zakaat en buig samen met 

degenen die buigen.”1 En in de overlevering die is 

voorgelezen zegt de Profeet (vzmh); “Het gezamenlijk 

verrichte gebed is zevenentwintig (27) keer 

verdienstelijker dan het gebed dat alleen wordt 

verricht.”2  

 

Beste gelovigen! 

Het gebed is een heilige plicht voor iedere moslim die de 

puberteit heeft bereikt, ongeacht leeftijd of geslacht. Het 

is de duidelijkste uiting van ons geloof en het sterkste 

kenmerk van onze islamitische identiteit. Het gezamenlijk 

gebed is een bron van nederigheid en innerlijke vrede. In 

de gemeenschap liggen barmhartigheid en zegeningen 

besloten. Wanneer wij samen in rijen staan en ons in 

dezelfde richting wenden, groeien onze harten naar elkaar 

toe en vindt onze ziel rust. Wie alleen bidt, kan 

gemakkelijker worden afgeleid door eigen zwakheden; 

soms worden sunnah gebeden overgeslagen of wordt het 

gebed beëindigd zonder de smeekbeden af te maken. In 

de gemeenschap daarentegen worden wij zorgvuldiger, 

bewuster en standvastiger in onze aanbidding. Daarom 

moedigde de Profeet (vzmh) het gezamenlijk gebed sterk 

aan en zei hij; “Wanneer iemand zijn huis verlaat met 

de intentie om naar de moskee te gaan, wordt bij zijn 

elke stap een goede daad voor hem opgeschreven en 

wordt met een andere stap een zonde uitgewist.”3 

 

Beste Gelovigen! 

Laten wij daarom ons best doen om onze dagelijkse 

gebeden zoveel mogelijk in de moskee te verrichten. 

Laten wij vooral tijdens de tarawih-gebeden de rijen 

vullen en de moskeeën tot leven brengen. Mogen wij 
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delen in de barmhartigheid en zegeningen van de 

gemeenschap en niet verstoken blijven van de grote 

beloning van het gezamenlijk gebed. Ik sluit af met de 

woorden van de Profeet (vrede en zegeningen zij met 

hem): 

 

Beste Gelovigen! 

Ook voor het betreden van de moskee gelden bepaalde 

regels. Wie binnenkomt, dient zich bezig te houden met 

het gedenken van Allah en anderen niet te storen. De 

oproep tot het gebed wordt met respect beluisterd; de 

woorden van de muezzin worden herhaald en de 

smeekbede na de adhan wordt uitgesproken. Tijdens de 

vrijdag- en eidpreken luisteren wij in stilte. Wanneer de 

iqama klinkt, nemen wij zonder aarzeling plaats in de rij. 

De rijen worden recht en aaneengesloten gevormd, 

beginnend direct achter de imam. Wanneer wij naar de 

moskee gaan, zorgen wij ervoor dat wij schoon en 

verzorgd zijn en niemand tot last zijn; “Wie ’s ochtends 

en ’s avonds naar de moskee gaat, voor hem bereidt 

Allah bij elke gang een plaats in het Paradijs.” 
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