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حْمٰنِِ  اٰللِِّ  بِسْــــــــــــــــــــــمِِ حيمِِ  الرَّ  الرَّ
 

مِنَِِ وَنَقْصٍِ وَالْجُوعِِ الْخَوْفِِ مِنَِ بِشَيْءٍِ وَلَنَبْلُوَنَّكُمِْ
ابرِٖينَِ  رِِالصَّ ِوَبَش ِ  ِ.الْْمَْوَالِِوَالْْنَْفسُِِوَالثَّمَرَاتِِؕ

 

ِِ رَسُـــــولُِ وَقَالَِ ُِ صَلَّـــــى اللَّّ   :سَلَّمَِ وَِ عَلَيْهِِ  اللَّّ
ِِأعقِلهُاِوأتوَكَّلُ،ِأوِأطلِقهُاِ قالَِرجلٌ:ِياِرَسولَِاللَّّ

ِ.وأتوَكَّلُ؟ِقالَ:ِاعقِلهاِوتوَكَّلِْ  

 

EERST MAARTREGELEN, DAARNA 

VERTROUWEN OP ALLAH (TAWAKKUL) 
 

Geachte Moslims! 

Maatregelen nemen betekent: het bewust treffen van 

voorbereidingen en het nemen van voorzorg om 

mogelijke risico’s te voorkomen of een bepaald resultaat 

te bereiken. Het nemen van voorzorgsmaatregelen staat 

niet haaks op het besluit van Allah, maar maakt er juist 

deel van uit. Het behoort tot de verantwoordelijkheid van 

de dienaar om in zaken die binnen zijn eigen keuze liggen 

zijn plicht te vervullen en daarna de uitkomst aan Allah 

over te laten. Vertrouwen op Allah(swt) (tawakkul) 

betekent: nadat men zich aan de middelen heeft 

vastgehouden en alle nodige voorzorgen heeft genomen, 

de uitkomst van Allah te verwachten, tevreden te zijn met 

Zijn beschikking en volledig op Hem te vertrouwen. 
 

Waardevolle Moslims! 

Onze Heer(swt), de enige Eigenaar van alle bezit, heeft 

alles geschapen in een perfecte harmonie en orde, van het 

kleinste deeltje tot het uitgestrekte universum. Deze 

prachtige samenhang in de schepping functioneert 

volgens de Sunnatullah, dat wil zeggen volgens de wetten 

en bepalingen van Allah. Wat van ons wordt verwacht, is 

dat wij handelen in overeenstemming met deze goddelijke 

orde en rekening houden met de oorzaak-gevolgrelaties 

die in het universum bestaan. 
 

Geliefde Broeders en Zusters! 

Eén van de gebeurtenissen die binnen het kader van 

oorzaken en gevolgen plaatsvinden, zijn rampen. Het is 

natuurlijk niet mogelijk om rampen zoals aardbevingen 

volledig te voorkomen. Maar het is wel onze eerste 

verantwoordelijkheid om, in het licht van verstand, 

wetenschap en ervaring, voorzorgsmaatregelen te nemen 

en de schade die zij veroorzaken tot een minimum te 

 
1 Tirmizî, Sıfatü’l-kıyâme, 60. 
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beperken. Dit is precies wat het Islamitische begrip van 

tawakkul van ons vraagt. 

Toen eens een man aan onze Profeet Mohammed صلى الله عليه وسلم 

vroeg: “O Boodschapper van Allah! Zal ik mijn kameel 

vastbinden en dan op Allah vertrouwen, of zal ik hem 

loslaten en op Allah vertrouwen?”, antwoordde de 

Boodschapper van Allah ِصلى الله عليه وسلم:“Bind eerst je kameel vast 

en stel daarna je vertrouwen in Allah.”1 
 

Geliefde Gelovigen! 

Wanneer wij ondanks alle genomen voorzorgen toch met 

een pijnlijke gebeurtenis worden geconfronteerd, dan is 

het onze taak om geduldig en standvastig te zijn en 

tevreden te zijn met Allah’s beschikking. Tegelijk dienen 

wij onze situatie met gezond verstand te evalueren en 

lessen te trekken uit nalatigheid, fouten en 

tekortkomingen. In de Edele Koran zegt Allah: 

“Voorzeker, Wij zullen jullie beproeven met iets van 

angst en honger, en met verlies van bezittingen, levens 

en oogsten. En geef goed nieuws aan de geduldigen. Zij 

die, wanneer hen een tegenslag treft, zeggen: Wij 

behoren Allah toe en tot Hem zullen wij terugkeren.”2 

Daarom behoren wij in tijden van rampen onze toevlucht 

te nemen tot Allah(swt), Hem nederig aan te smeken, het 

met geduld te aanvaarden en ons tot Hem te wenden met 

berouw, vergeving, smeekbeden en gebeden, en Zijn 

genade en hulp te vragen. 
 

Waardevolle Gelovigen! 

Een deel van de zware gevolgen van rampen is het 

resultaat van onze eigen fouten en nalatigheid. Laten wij 

daarom bewust, voorzichtig en goed voorbereid zijn. 

Laten wij de woorden van onze geliefde Profeet صلى الله عليه وسلم als 

leidraad nemen: “Allah houdt ervan dat wanneer 

iemand van jullie een werk verricht, hij het op de best 

mogelijke en meest zorgvuldige manier doet.”3 Laten 

wij onszelf niet met onze eigen handen in gevaar brengen. 
 

Geliefde Moslims! 

Vandaag is het een vrijdag die samenvalt met het derde 

jaar van de aardbevingen van 6 februari, die elf provincies 

diep hebben getroffen en onuitwisbare sporen in het 

geheugen van Turkije hebben achtergelaten. Wij 

gedenken al onze broeders en zusters die daarbij naar het 

hiernamaals zijn heengegaan en vragen onze Verheven 

Heer om hen Zijn genade te schenken en de 

achterblijvenden geduld te geven. 
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