W)

VRIJDAGPREEK/ 4axid ki

DATUM: 30.01.2026
NG IEVERA P TR "

Ly "n v o el L
Al padle D Lo 0 0Ly 065
Ll 1 5 588 s (e caladll AT &8IS0
a5 ) shsia)
DE NACHT VAN BARA'A- NiSFU SHA’BAN

Beste Moslims

Met de Nacht van Regda 'ib hebben we gestreefd naar de
barmhartigheid van Allah (swt) en met de Nacht van
Mi’raj hebben we onze overgave aan Allah versterkt.
En nu, aanstaande maandagnacht, bereiden we ons
voor de gezegende Ramadan te verwelkomen, spritueel
gereinigd door de nacht van Bard’a, oftewel laylatu
nisfu sha’ban. Deze gezegende tijden zijn haltes van
barmhartigheid die de gelovige voorbereiden op de
spirituele sfeer van de Ramadan. Onze Profeet (vzmh)
zei hierover: “Wanneer het de vijftiende nacht van de
maand Sha'ban is, breng de nacht biddend door en vast
overdag.™

Beste Gelovigen!

Deze nacht is het moment waarop de dienaar spijt toont
voor zijn zonden, het slechte verlaat en zich volledig
richt tot Allah (swt). Bara’a is de nacht waarin men
besluit de zonde te verlaten, nog voordat men om
vergeving vraagt. In de Heilige Koran waarschuwt
Allah (swt) ons als volgt: “Zeg: 'O mijn dienaren die
tegen zichzelf onrecht hebben aangedaan!
Wanhoop nooit aan de genade van Allah.
Voorwaar, Allah vergeeft alle zonden.'” En “Mijn
barmhartigheid omvat alles.”

Beste Broeders en Zusters!

De Nacht van Bard’a is het moment om te proeven van
deze genade. Echter, dit wordt niet verkregen met
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slechts woorden, maar met oprecht tawbah. Tawbah
betekent: de zonde verlaten en een vastberaden wil
tonen om er nooit meer naar terug te keren. De
Boodschapper van Allah (vzmh) zegt immers:
“Degene die oprecht tawbah toont voor zijn zonde,
is als iemand die geen zonde heeft begaan.” *

Beste Moslims!

Laten we deze nacht onze harten reinigen met tawbah;
laten we onze Heer smeken om de Ramadan te bereiken
zonder onze lasten. Laten we nooit de hoop op Allah's
(swt) genade verliezen. Laten we in deze spirituele
sfeer onze goede daden vermeerderen. Laten we het
goede die Allah (swt) in het volgende ayah beschrijft,
toepassen in ons leven: “Het is geen deugdzaamheid
dat jullie je gezichten naar het oosten en het westen
wenden. Maar deugdzaam is degene die in Allah
(swt), de Laatste Dag, de Engelen, het Boek en de
Profeten gelooft. En zijn bezittingen, ondanks zijn
liefde hiervoor, weggeeft aan de verwanten, de
wezen, de behoeftigen, de reiziger en aan degenen
die hierom vragen en om slaven vrij te kopen. En
die het gebed onderhoudt en de zakaat afdraagt, en
degenen die hun verbond nakomen wanneer zij dit
zijn aangegaan, en de geduldigen ten tijde van
ellende en tegenspoed, en tijdens gevechten (in een
veldslag). Zij zijn degenen die oprecht zijn en zij
zijn de godsvruchtigen.” °

Laten we ons tijdens de Nacht van Bara’a inspannen
om vergeven te worden en ons te zuiveren van het
kwaad. Laten we de waarden die Allah (swt) omschrijft
als "het ware goedheid" integreren in ons leven. Moge
Allah de Almachtige (swt) ons laten behoren tot de
dienaren die vrijgesproken zijn van hun zonden, de
redding hebben bereikt, wiens berouw is aanvaard en
wiens harten rust hebben gevonden. Moge Hij ons op
deze gezegende nacht Zijn vergeving en
barmhartigheid doen verdienen, en ons in vrede de
Ramadan laten bereiken.

Moge uw Nacht van Bara’a gezegend zijn.
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