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حْم   ِ الرَّ حيمِ بِسْــــــــــــــــــــــمِ اللّٰه  نِ الرَّ
 

  .وَاعْبدُْ رَبَّكَ حَتهى يَأتِْيَكَ الْيَقٖينُ  
 

ِ صَلَّ ـــــوَقَالَ رَسُ  ُ ـــــولُ اللَّّٰ   :وسَلَّمَ عَليَْهِ  ى اللَّّٰ

َ كَأنَّكَ ترَاهُ ، فإنْ لَمْ تكَُنْ ترَاهُ  الإحْسانُ أنْ تعَْبدَُ اللَّّٰ

 فإنَّه يرَاكَ ، 

    
 

HET DOEL VAN ONZE SCHEPPING 
 

Beste broeders en zusters, 

Alles wat we zien in de hemelen, op aarde en 

daartussenin, is met een speciale reden en wijsheid 

(hikmah) geschapen. Niets is toevallig ontstaan en 

niets is zonder betekenis geschapen. Ook de mens, 

die op de allermooiste wijze is geschapen en 

ontelbare zegeningen heeft gekregen, is zeker niet 

doelloos geschapen. Allah zegt hierover in de Koran: 

“En Ik heb de djinns en de mensen slechts 

geschapen om mij te dienen.”1 Onze Profeet 

(vzmh) ligt de wijze van aanbidding verder toe als 

volgt: “Ihsan is dat je Allah aanbidt alsof je Hem 

ziet. En als je Hem niet ziet dan ziet hij jou wel.”2  

 

Beste gelovigen, 

Volgens deze waarheid is de belangrijkste reden dat 

wij hier op aarde zijn, het dienen van Allah. Dienen 

betekent: jezelf met heel je hart overgeven aan Allah, 

Hem boven alles liefhebben, Zijn bevelen uitvoeren 

en vermijden wat Hij verboden heeft. Dit bewustzijn 

helpt ons om op het rechte pad te blijven wanneer we 

de neiging hebben om de grenzen van Allah te 

overschrijden. Het besef dat je een dienaar bent, 

maakt het makkelijker om Allah te gehoorzamen. 

Zodra iemand de neiging heeft om haram te plegen, 

zorgt dit besef en de liefde voor Allah ervoor dat hij 

daarvan afziet. 
 

Beste broeders 

Het dienen van Allah (ibadah), bestaat niet alleen uit 

het gebed, het vasten, de zakaat of de hadj. Alles wat 

onze godsdienst aanbeveelt als goed, eerlijk en 

nuttig, is een vorm van aanbidding. Ook het 

vermijden van alles wat slecht of schadelijk is, hoort 

bij het dienen van Allah. Dua, berouw tonen, 

                                                           
1 Zariyat, 51/56. 
2 Buhârî: Îmân, 37. 

rechtvaardigheid en het aanmoedigen van het goede 

zijn vormen van aanbidding. Iemand vriendelijk 

groeten of een obstakel van de weg halen waar 

mensen last van hebben, hoort ook bij de aanbidding. 

Ook de volgende zaken maken deel uit van de 

aanbidding: goed gedrag tegenover je ouders, het 

troosten van de armen of het steunen van een 

weeskind ook het vergoeden van de schoolkosten 

van een student en het tonen van respect aan ouderen 

behoren tot deze zaak. Jezelf inzetten voor 

onschuldige kinderen die lijden onder onderdrukking 

is ook een vorm van aanbidding. Daarnaast is het een 

onderdeel van ons geloof om weg te blijven van 

liegen, roddelen, jaloezie en bedrog. Geen ruzie 

veroorzaken tussen de mensen, niet hoogmoedig 

zijn, niet omgaan met haram geld en het vermijden 

van verspilling (israf) behoren tot het zijn van een 

moslim. 

 

Beste moslims, 

Laten we ons leven verrijken met goede daden en 

nobel gedrag. Laten we niet vergeten dat Allah zegt: 

"En aanbid jouw Heer totdat het zekere (de dood) 

tot je komt ." 3 Dit herinnert ons eraan dat het dienen 

van Allah een levenslange verantwoordelijkheid is. 

Met de komst van de Drie Gezegende Maanden 

hebben we de gelegenheid om onze goede daden te 

vermeerderen en de harten van anderen te winnen. 

Laten we onze broeders in geloof altijd benaderen 

met liefde, respect en een glimlach. 

 

En met deze dua sluit ik mijn khutba af: O Allah! 

Versterk ons bewustzijn van aanbidding en vul onze 

harten met oprechtheid (ikhlas). Vergroot onze liefde 

en onze band met Jou. Behoud ons op het rechte pad 

en schenk ons een leven waarmee Jij tevreden mee 

bent. Amin. 
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3 Hicr, 15/99 


