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حْمٰنِِ  اٰللِِّ  بِسْــــــــــــــــــــــمِِ حيمِِ  الرَّ  الرَّ

 

َِوَلْتنَْظُرِْنَفْسٌِمَاقَدَّمَتِِْ يَاِايَُّهَاِالَّذينَِامَنُواِاتَّقوُاِاللّه

َِخَبيرٌِبِمَاِتعَْمَلوُنَِ لِغَدٍِوَاتَّقُوا ِاللّه َِاِنَّ  اللّه
 

ُِ  ىـــــصَلَِّ  اللَِِّّ  ولُِـــــرَسُِ  وَقَالَِ   :سَلَّمَِ  وَِ عَلَيْهِِ  اللَّّ
الَْكَيهسُِِمَنِْداَنَِنَفْسَهُِوَعَمِلَِلِمَاِبَعْدَِالْمَوْتِ،ِوَالْعَاجِزُِِِ

.ِِ  مَنِْأتْبَعَِنَفْسَهُِهَوَاهَاِوَتمَنَّىِعَلىِاللّه
 

ZELFREFLECTIE EN HET NIEUWE JAAR 

 

Beste Moslims! 

We staan opnieuw aan het einde van een jaar. De tijd 

die is verstreken herinnert ons eraan hoe snel het 

leven voorbijgaat en spoort ons aan om de dagen die 

ons nog resten te besteden op een manier die Allah 

tevreden stelt. Want elk voorbijgaand jaar betekent 

dat er weer een kans is verdwenen om ons voor te 

bereiden op het Hiernamaals, en dat onze 

levensduur, waarover wij rekenschap zullen moeten 

afleggen, korter is geworden. 

Waardevolle Gelovigen! 

In het vers dat ik aan het begin heb gelezen zegt onze 

Heerجل جلاله:“O jullie die geloven! Vrees Allah. Laat 

ieder mens kijken wat hij voor morgen heeft 

voorbereid. En vrees Allah; voorwaar, Allah is 

volledig op de hoogte van wat jullie doen.”1 Met 

deze woorden roept Allahجل جلاله ons op tot zelfreflectie 

en het afleggen van rekenschap. En in de door mij 

opgenoemde ḥadīth zegt de Profeet ِ صلى الله عليه وسلمِ : “De 

verstandige is degene die zijn nafs, dus zijn 

verlangen, in bedwang houdt en werkt voor wat 

na de dood komt. De dwaze is degene die zijn nafs, 

dus zijn verlangen, volgt in haar begeerten en 

desondanks nog steeds hoopt op goede gunsten 

van Allah.”2 Hiermee leert de Profeetِِصلى الله عليه وسلم ons dat een 

leven zonder zelfreflectie en rekenschap geen 

kenmerk is van een verstandig mens. 

 

 
1 Al-Ḥaşr, 59/18 
2 At-Tirmiḏī, Kitāb al-Qiyāmah, 25; Ibn Mājah, Kitāb az-

Zuhd, 31 

Geachte Gelovigen ! 

Het leven is als een onophoudelijk stromende rivier; 

elk moment is voor ons een goddelijke beproeving. 

Daarom dienen wij jaarwisselingen niet te zien als 

gelegenheden voor vermaak, maar als momenten die 

ons worden aangereikt voor zelfreflectie. Een 

moslim hoort een nieuw jaar niet te beginnen met 

verspilling en nutteloos vermaak, maar met berouw, 

bezinning en met het controleren van zichzelf. Laten 

wij ons in deze laatste dagen van het jaar oprecht de 

volgende vragen stellen: Hebben wij onze tijd 

besteed op een manier die Allah tevreden stelt?  

Hebben wij onze gebeden met concentratie en 

nederigheid verricht? Zijn wij onze 

verantwoordelijkheden tegenover onze ouders, onze 

echtgenoten en onze kinderen naar behoren 

nagekomen? Zijn wij voldoende zorgvuldig geweest 

in het verdienen van een halal inkomen? Hebben wij 

onszelf genoeg ingespannen om ons hart te zuiveren 

van spirituele ziekten zoals wrok, hoogmoed en 

roddel? 

 

Mijn beste broeders en zusters! 

Ik sluit deze khutba met de volgende smeekbede van 

onze Profeet صلى الله عليه وسلمِِ : “O Allah, laat mij niet, zelfs niet 

voor de tijd van een oogwenk—of nog korter—

over aan mijn eigen nafs.”3 O Allah, vergeef ons 

onze fouten en tekortkomingen uit het verleden. 

Schenk ons dat wij onze komende dagen mogen 

doorbrengen met het verrichten van goede en 

oprechte daden, vol zegeningen. Laat ons ons laatste 

adem met geloof uitblazen. Maak ons tot dienaren 

met wie U tevreden bent en die tevreden zijn met U. 
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3 Abū Dāwūd, Kitāb al-Adab, 100–101 

 


