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ِِِبِسْــــــــــــــــــــــمِِ حْمٰنِِِالّلٰ ح۪يمِِِالرَّّ  الرَّّ

ِ ِيَّعْلَّمُون َّ ِلََّ الَّّذ۪ينَّ ِوَّ ِيَّعْلَّمُونَّ لِْيَّسْتَّوِيِالَّّذ۪ينَّ قُلِْهَّ
كَّّرُِاوُل۬وُاِالََّْلْبَّابِ ِ اِيَّتَّذَّ  .انَِّّمَّ

سُولُِِقَّالَِّ ِِِرَّ لَّّىِالّلٰ ُِِصَّ لَّيْهِِِالّلٰ لَّّمَِِّعَّ سَّ ِِ:وَّ
ِ لََّ وَّ ا؛ِ مُحِبًّ أَّوِْ مُسْتَّمِعًاِ أَّوِْ لِّمًاِ مُتَّعَّ أَّوِْ المًِاِ عَّ ِكُنِْ

ِ ةَِّفَّتَّهْلَّكَّ امِسَّ  .تَّكُنِِالْخَّ

DE WAARDE VAN KENNIS EN GELEERDEN 
 
Allah جل جلاله zegt het volgende in de Qurʾān: “Zeg: ‘Zijn 
degenen die weten gelijk aan degenen die niet 
weten?’ Voorwaar, slechts de bezitters van 
verstand trekken er lering uit.”1 Volgens een ḥadīth 
zei de Boodschapper van Allah صلى الله عليه وسلم: “Wees ofwel een 
geleerde, ofwel een leerling, ofwel een luisteraar, 
ofwel iemand die [kennis] liefheeft. En wees niet 
de vijfde, anders zul je ten onder gaan.”2 
 
Beste broeders en zusters! 
Kennis is een van de grootste gunsten die de mens 
vervolmaakt, en zijn wereld en Hiernamaals opbouwt. 
Met kennis leren wij Allah جل جلاله kennen. Onze ʿibāda 
wordt mooi, en wij onderscheiden waarheid van 
valsheid en het juiste van het onjuiste. De geleerden zijn 
degenen die de kennis naar de gemeenschap brengen en 
helpen er profijt van te trekken. Zij zijn lantaarns die de 
weg wijzen in de duisternis van onwetendheid en gidsen 
die harten verlichten. De Profeet صلى الله عليه وسلم heeft gezegd: 
“Geleerden zijn de erfgenamen van de profeten. 
Voorwaar, profeten hebben geen dinar en geen 
dirham nagelaten. Voorwaar, zij hebben slechts 
kennis nagelaten. Wie deze dan neemt, heeft een 
groot aandeel genomen.”3 
 

 
1 Al-Zumar, 39: 9 
2 Al-Dārimī, Al-Muqaddima, 26. 

Beste moslims! 
Kennis opdoen is voor iedere moslim, man en vrouw, 
verplicht. Want zonder kennis kent men de īmān niet, 
de ʿibāda niet, en ḥalāl en ḥarām niet. Zonder īmān 
kan de dienaar Allah جل جلاله niet naar behoren dienen. De 
aanwezigheid van geleerden is een grote zegen en 
barmhartigheid voor een gemeenschap. Dankzij hen 
worden wij beschermd tegen verkeerde overtuigingen, 
bidʿa en bijgeloof. Zij leren ons, in het licht van de 
Qurʾān en de soenna, wat waarheid is en wat geduld is. 
 
Beste gelovigen! 
Wat ons past, is kennis waarderen, eerbied tonen aan de 
geleerden, de kennisbijeenkomsten zowel materieel als 
moreel tot bloei brengen en deze steunen. Ik wil vooral 
jullie aandacht vestigen op het volgende. We moeten, 
zonder onderscheid te maken tussen wereldse kennis en 
kennis over het Hiernamaals, weten dat ook 
vakgebieden als wiskunde en natuurwetenschappen tot 
de kennis van Allah جل جلاله behoren. Wij moeten ervoor 
zorgen dat onze kinderen zowel religieuze als 
wetenschappelijke kennis opdoen. Laten we niet 
vergeten dat kennis waardevoller is dan bezit. Want 
bezit beschermen wij, terwijl kennis ons beschermt. 
 
Beste aanwezigen! 
Laten we dus streven naar kennis en de weg volgen van 
onze geleerden die hun kennis in de praktijk brengen. 
Blijf weg van onwetendheid. Laten we onze kinderen 
opvoeden onder leiding van kennis, wijsheid en goede 
akhlāq. Laten we niet vergeten dat kennis onze harten 
en zielen verlicht met het licht van Allah جل جلاله. Ik wil mijn 
khuṭba afsluiten met een duʿāʾ van de Profeet صلى الله عليه وسلم: “O 
Allah! Voorwaar, ik zoek mijn toevlucht bij U 
tegen kennis die geen nut brengt, tegen een hart 
dat niet nederig is, tegen een ziel die niet verzadigd 
raakt, en tegen een duʿāʾ die niet wordt 
beantwoord.”4 Āmīn. 
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3 Ṣaḥīḥ Muslim, Kitāb al-Waṣiyya, 18; Al-Nasāʾī, Kitāb al-Waṣāyā, 2. 
4 Ṣaḥīḥ Muslim, Kitāb al-Dhikr, 73. 


