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DE WAARDE VAN KENNIS EN GELEERDEN

Beste broeders en zusters, kennis is een grote gunst die
richting geeft aan ons leven. Met kennis leren wij Allah
% kennen en weten wij wat waar en vals is. De Profeet £
leerde ons dat de geleerden de erfgenamen zijn van de
profeten.! Beste moslims, kennis opdoen is verplicht
voor iedere moslim; zonder kennis kunnen wij Allah %
niet aanbidden. Geleerden zijn erg belangrijk in onze
traditie: zij beschermen ons tegen dwaling. Beste
gelovigen, wij moeten kennis en geleerden respecteren.
Wij moeten kennis zoeken en onze kinderen daarmee
opvoeden. Laten we de weg van onze geleerden volgen.
Ik sluit af met de volgende du %’ van de Profeet £: “O
Allah! Voorwaar, ik zoek mijn toevlucht bij U
tegen kennis die geen nut brengt.”* 4min.

Redactie & vertaling: drs. Ahmed Bulut
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! Sahih Muslim, Kitab al-Wasiyya, 18; Al-Nasa’1, Kitab al-Wasay3, 2.

2 Sahih Muslim, Kitib al-Dhikr, 73.



