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ِِِبِسْــــــــــــــــــــــمِِ حْمٰنِِِالّلٰ ح۪يمِِِالرَّّ  الرَّّ

يْكُمِْ وَّ اَّخَّ ِ بَّيْنَّ فَّاَّصْلِحُواِ ةٌِ اخِْوَّ ِ الْمُؤْمِنُونَّ اِ انَِّّمَّ
مُونَِّ  لَّّكُمِْتُرْحَّ َِّلَّعَّ اتَّّقُواِالّلٰ  .وَّ

سُولُِِقَّالَِّ ِِِرَّ لَّّىِالّلٰ ُِِصَّ لَّيْهِِِالّلٰ لَّّمَِِّعَّ سَّ ِِ:وَّ
ِيؤُْلَّفُِاَِّ لََّ ِيَّأْلَّفُِوَّ نِْلََّ ِفِيمَّ يْرَّ ِخَّ لََّ  .لْمُؤْمِنُِمُؤْلَّفٌِوَّ

VERBONDENHEID EN LIEFDE 
 
Allah جل جلاله zegt het volgende in de Qurʾān: “Voorwaar, de 
gelovigen zijn slechts broeders. Brengt dus 
verzoening tussen jullie beide broeders. En weest 
jullie je bewust van Allah, opdat jullie begenadigd 
worden.”1 Volgens een ḥadīth zei de Profeet صلى الله عليه وسلم: “De 
gelovige is iemand met wie men gemakkelijk 
nabijheid kan aangaan; er is geen goed in wie geen 
nabijheid aangaat en met wie geen nabijheid kan 
worden aangegaan.”2 
 
Beste broeders en moslims! 
De islam moedigt ons aan om in onze omgang met 
mensen morele deugden te bewaken. Verbondenheid 
en liefde, die de harten verbinden, zijn de hoekstenen 
van een vredige samenleving en een gelukkig leven. De 
Profeet صلى الله عليه وسلم zei: “Geen van jullie gelooft werkelijk 
totdat hij voor zijn broer wenst wat hij voor 
zichzelf wenst.”3 De Profeet صلى الله عليه وسلم wil dus dat iemand zijn 
gelovige broeder als zichzelf ziet. De broederschap 
tussen gelovigen wordt versterkt door empathie, 
verbondenheid en liefde. Alleen zo bereikt de gelovige 
de rijpheid om, wanneer nodig, zijn broeder boven 
zichzelf te verkiezen. Op die manier wordt de gelovige 
iemand die in vrede leeft met zijn broeders en met de 
samenleving waarin hij leeft. 
 

 
1 Al-Ḥujurāt, 49: 10. 
2 Aḥmad ibn Ḥanbal, Al-Musnad, II, 400. 
3 Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitāb al-Īmān, 7. 

Beste moslims! 
In deze tijd raken mensen steeds meer geïsoleerd; het 
verspreiden van de vredesgroet neemt af en ook 
verbondenheid en onderlinge liefde nemen af. We 
vergeten de volgende woorden van de Profeet صلى الله عليه وسلم: “O 
mensen! Verspreidt de salām (vrede, vredesgroet), 
geeft anderen te eten, onderhoudt de 
familiebanden, en verricht de ṣalāt terwijl de 
mensen slapen; jullie zullen de janna in vrede 
binnengaan!”4 Door naar deze adviezen van de Profeet 
 te luisteren, laten wij wrok niet voortduren maar صلى الله عليه وسلم
kiezen wij – zoals het een muʾmin siert – voor 
verzoening en vergeving. Laten we dus liefde en respect 
verbreiden. 
 
Beste gelovigen! 
Laten we niet vergeten: waar geen verbondenheid en 
liefde is, daar ontstaan alleen maar wrok, haat en 
verdeeldheid. Wij moeten dus handelen met het geloof 
dat kracht uit eenheid voortkomt. De basis van 
vertrouwen, rust en solidariteit in de samenleving zijn 
stevige menselijke relaties. Want bij Allah جل جلاله is de beste 
mens degene die anderen tot nut is. Wees daarom niet 
iemand die harten breekt maar harten wint; niet iemand 
die anderen uit boosheid vermijdt, maar verzoenend 
handelt; niet iemand die anderen vergeet, maar juist 
herinnert. 
 
Ik beëindig mijn khuṭba met de volgende woorden van 
Allah جل جلاله: “Onze Heer! Laat onze harten niet 
afwijken nadat U ons heeft geleid. En schenk ons, 
van Uw kant, barmhartigheid. Voorwaar, U bent 
het Die de Meest Schenkende is.”5 Āmīn. 
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4 Al-Tirmidhī, Kitāb Ṣifat al-Qiyāma, 42. 
5 Āl ʿImrān, 3: 8. 


