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Datum: 24-10-2025 (vereenvoudigde samenvatting) 

ِِِبِسْــــــــــــــــــــــمِِ حْمٰنِِِالّلٰ ح۪يمِِِالرَّّ  الرَّّ

يْكُمِْ وَّ اَّخَّ ِ بَّيْنَّ فَّاَّصْلِحُواِ ةٌِ اخِْوَّ ِ الْمُؤْمِنُونَّ اِ انَِّّمَّ
مُونَِّ  لَّّكُمِْتُرْحَّ َِّلَّعَّ اتَّّقُواِالّلٰ  .وَّ

سُولُِِقَّالَِّ ِِِرَّ لَّّىِالّلٰ ُِِصَّ لَّيْهِِِالّلٰ لَّّمَِِّعَّ سَّ ِِ:وَّ
ِيؤُْلَّفُِاَِّ لََّ ِيَّأْلَّفُِوَّ نِْلََّ ِفِيمَّ يْرَّ ِخَّ لََّ  .لْمُؤْمِنُِمُؤْلَّفٌِوَّ

VERBONDENHEID EN LIEFDE 
 
Beste broeders en zusters, Allah جل جلاله leert ons in de Qurʾān 
dat gelovigen broeders zijn; daarom zoeken we liefde bij 
elkaar. We wensen voor onze broeder of zuster wat we 
ook voor onszelf wensen. Zo groeit onze broederschap. 
Kies daarom voor vergeving, verspreid de vredesgroet en 
onderhoud de familiebanden. Zo versterken we 
vertrouwen, rust en eenheid. Wees iemand die harten 
wint en anderen helpt.  Beste moslims, ik beëindig mijn 
khuṭba met de volgende woorden van Allah جل جلاله: “Onze 
Heer! Laat onze harten niet afwijken nadat U ons 
heeft geleid. En schenk ons, van Uw kant, 
barmhartigheid. Voorwaar, U bent het Die de 
Meest Schenkende is.”1 Āmīn. 
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1 Āl ʿImrān, 3: 8. 

 


