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A E3R Jas ik
DE PILAAR VAN DE RELIGIE: DE SALAT

Allah % zegt het volgende in de Qur’an: “Voorwaar, de
salat is voor de gelovigen op vastgestelde tijden
voorgeschreven.”" Volgens een hadith zei de Profeet
%: “De salat is de pilaar van de religie. Wie deze in
stand houdt, die heeft dan waarlijk de religie
staande gehouden. Maar wie het afbreekt, heeft

dan waarlijk de religie afgebroken.”

Beste broeders en zusters!

Alle geschapen wezens gedenken Allah % en aanbidden
Hem. De mens, die in de mooiste vorm is geschapen, is
als één van deze wezens geschikt gemaakt om Allah %
met zijn vrije wil te aanbidden. Het doel van de
schepping van de mens is zijn Schepper te kennen, te
leren kennen en te aanbidden. De waarde van de dienaar
bij Allah # wordt gemeten aan zijn imdn en zijn goede
werken. Het eerste daarvan is de sa/at, die de kern en het
hoogtepunt van aanbidding is. De salat is de sterkste
band tussen Allah # en ons. Het is een aanbidding die
harten tot rust brengt, zielen zuivert en de mens
weerhoudt van het kwaad. Hetis een aanbidding die het
leven van de mens betekenis geeft en vertrouwen in het
hart wekt. De salat is het bevel van Allah # en de pilaar
van de religie. Zoals Allah % zei: “[O Muhammad], lees
voor uit wat aan jou is geopenbaard van het Boek
[de Qur’an], en houd de salat in stand. Voorwaar,
de salat weerhoudt van onzedelijkheid en het
verwerpelijke. En zeker, het gedenken van Allah is
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groter. En Allah weet wat jullie vervaardigen.” De
saldt is, zoals in deze 4ya aangegeven, een beschermend

schild tegen alle soorten kwaad.

Beste moslims!

De salat is een uitnodiging om in de tegenwoordigheid
van Allah % te treden. Gehoor geven aan de adhin door
de salat te verrichten, schenkt ons eer. De Profeet £, die
de salat omschreef als de mi‘vaj van de mu’min, het
licht van zijn oog en de sleutel van de Janna,* heeft zelf
gehoor gegeven aan deze rustgevende uitnodiging van
Allah % door de salar te verrichten, en hij heeft de
gelovigen tot deze uitnodiging aangespoord en hen
daarin voorgegaan. De salat is niet alleen onze rust in
deze wereld, maar ook onze verlossing in het
Hiernamaals. De Profeet % zei: “Het eerste waarover
de dienaar op de Dag der Opstanding rekenschap
zal afleggen, is de salat. Als dat dan goed blijkt,
dan is hij waarlijk gered en heeft hij succes behaald.
Maar als het slecht blijkt, dan heeft hij waarlijk
gefaald en heeft hij verloren.”

Beste gelovigen!

De salat is niet slechts een plicht die op bepaalde tijden
wordt verricht; het is een morele vorming die ons leven
betekenisvol maakt. Het is in de vroegte van de ochtend
voor Allah # staan; het is het hart tot rust laten komen
door ondanks de hectiek neer te knielen. De salat is onze
belangrijkste en meest waardevolle aanbidding die ons
herinnert dat wij dienaren zijn en rekenschap zullen
afleggen. Laten wij de sa/ar omarmen en op tijd en met
nederigheid verrichten. Laten wij onze kinderen en onze
jongeren liefde voor de sa/at bijbrengen. Onze du 4’ tot
Allah % is dat Hij ons maakt tot dienaren die de salat
naar behoren verrichten. Ik beé¢indig mijn kbutba met
de volgende Zya: “Aanbid Mij dus en houd de salit
in stand voor het gedenken van Mij.”*
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