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ِِِبِسْــــــــــــــــــــــمِِ حْمٰنِِِالّلٰ ح۪يمِِِالرَّّ  الرَّّ

مِْ لْنَّاكُّ عَّ جَّ وَّ اُّنْثٰىِ وَّ ذَّكَّرٍِ مِنِْ لَّقْنَّاكُّمِْ خَّ انَِّّاِ ِ النَّّاسُّ اِ اَّيُّّهَّ َٓاِ يَّ
َِّ ِالّلٰ ِانَِّّ مْۜ ِِاَّتْقٰيكُّ ِالّلٰ مِْعِنْدَّ كُّ مَّ ِاَّكْرَّ فُّواِۜانَِّّ ارَّ ِلتَِّعَّ َٓائلَِّ قَّبَّ وبًاِوَّ عُّ شُّ

ب۪يرٌِ ل۪يمٌِخَّ  ِ.عَّ

ولُِِّقَّالَِّ سُّ ِِِرَّ لَّّىِالّلٰ ُِِّصَّ لَّيْهِِِالّلٰ لَّّمَِِّعَّ سَّ ِ:وَّ
ِإيِمَِّ ؤْمِنِينَّ ِالْمُّ لُّ لُّقًاأَّكْمَّ مِْخُّ هُّ نُّ مِِِْ،اناًِأَّحْسَّ كُّ مِْخِيَّارُّ كُّ خِيَّارُّ وَّ

ائهِِمِْ  ِ.لنِِسَّ
DE VROUW IN DE ISLAM 

 
Allah جل جلاله zegt het volgende in de Qurʾān: “O mensen! 
Voorwaar, Wij hebben jullie geschapen uit een 
man en een vrouw, en Wij hebben jullie tot 
volkeren en stammen gemaakt, opdat jullie elkaar 
leren kennen. Voorwaar, de meest nobele van jullie 
bij Allah is de meest godsbewuste onder jullie. 
Voorwaar, Allah is Alwetend, Alkennend.”1 
Volgens een ḥadīth zei de Profeet صلى الله عليه وسلم: “De meest 
volmaakte onder de gelovigen in īmān, zijn 
degenen onder hen met het beste karakter. En de 
besten onder jullie zijn degenen die het best zijn 
voor hun vrouwen.”2 
 
Beste broeders en zusters! 
Een van de voornaamste doelen van de islam is de 
waardigheid van de mensheid opnieuw te herstellen. 
Met dit doel verlangt Allah جل جلاله van ons dat wij ons leven 
versieren met hoge morele deugden zoals 
rechtvaardigheid, verantwoordelijkheid, eerlijkheid, 
trouw, loyaliteit, onderlinge hulp en barmhartigheid. 
Hij verbiedt slechte daden zoals geweld, onrecht, 
woede, haat en marteling. Onze geliefde Profeet صلى الله عليه وسلم heeft 
de moslim immers omschreven als degene voor wie de 
mensen veilig zijn voor zijn hand en zijn tong.3 

 
1 Al-Ḥujurāt, 49: 13. 
2 Al-Tirmidhī, Al-Raḍāʿ, 11. 
3 Al-Bukhārī, Al-Īmān, 4-5; Muslim, Al-Īmān, 64. 
4 Al-Bukhārī, Al-Adab, 111. 

Beste gelovigen! 
De Profeet صلى الله عليه وسلم heeft aan alle mensen grote waarde 
toegekend: vrouwen, mannen, kinderen, jongeren, 
ouderen. In het bijzonder heeft hij specifieke 
aanbevelingen gedaan aangaande vrouwen en meisjes. 
Hij heeft gewaarschuwd dat vrouwen, die een 
bestaansreden van de mensheid zijn, gevrijwaard 
moeten blijven van geweld, dwang en vernedering. 
Want hij gaf aan dat men vrouwen met zachtheid, 
barmhartigheid en hoffelijkheid moet behandelen.4 
 
Beste moslims! 
De mensheid ondergaat op het gebied van 
vrouwenrechten een zware beproeving. In veel delen 
van de wereld treffen oorlog, geweld en tirannie 
vrouwen nog meer dan anderen. Vrouwen die lijden, 
gevangengezet worden, tot vluchten gedwongen en aan 
geweld blootgesteld, wachten op hulp. De Profeet صلى الله عليه وسلم 

waarschuwde ons echter met de volgende woorden: 
“Vreest Allah inzake de vrouwen! Want voorwaar, 
jullie hebben hen aangenomen met de amāna van 
Allah, en jullie hebben hun eer ḥalāl gemaakt met 
het Woord van Allah [tijdens de nikāḥ].”5 
 
Laten wij daarom, als de umma van de Profeet صلى الله عليه وسلم, zorg 
dragen voor zijn zorg aangaande vrouwen. Laten wij zijn 
weg volgen; hij heeft in zijn leven zelfs niet één keer een 
vrouw gepijnigd. Laten wij vrouwen eerlijk, barmhartig 
en rechtvaardig behandelen. Laten wij gehoor geven aan 
de oproep van onze Profeet صلى الله عليه وسلم dat degenen die alleen al 
hun hand opheffen tegen hun echtgenote, niet tot de 
deugdzamen behoren.6 En laten wij, als gelovigen die de 
toevertrouwde amāna als onze oogappel bewaren, als 
volgt duʿāʾ doen: “Onze Heer! Verleen ons, van onze 
echtgenotes en onze nakomelingen, wat een 
verkoeling is voor de ogen en maak ons tot leiders 
voor de godsbewusten.”7 
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5 Muslim, Al-Ḥajj, 147. 
6 Muslim, Al-Ḥajj, 19. 
7 Al-Furqān, 25: 74. 


