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GODSDIENSTONDERWIJS EN DE VERDIENSTE
VAN HET LEREN VAN DE QUR’AN

Allah # zegt het volgende in de Quran: “[Dit is] een
Boek dat Wij aan jou hebben neergezonden,
gezegend, opdat zij Zijn verzen overpeinzen en
opdat de bezitters van verstand lering trekken.”!
Volgens een padith zei de Profeet # het volgende:
“Geen vader schenkt zijn kind een schenking die

beter is dan goede manieren.”

Beste broeders en zusters!

Onze kinderen zijn de vreugde van ons leven, de
versiering van ons huis, de zegen van onze levensdagen
en de rust van ons hart. Zij zijn “koelte voor de ogen” en
de meest geliefde gaven die ons zijn toevertrouwd. Deze
kostbare wezens, die altijd behoefte hebben aan
aandacht en liefde, aan zachtheid en barmhartigheid,
zijn de meest kwetsbare amdna die ons is gegeven. Zij
zijn niet alleen ons heden, maar ook de garantie van onze
morgen. Deze kinderen kunnen uitgroeien tot een
voortdurende bron van Dbeloningen in onze
dadenboeken; zij kunnen de bron zijn van rust in deze
wereld en verlossing in het Hiernamaals. Hun aan- én

hun afwezigheid is voor ons een beproeving.

Beste moslims!

We zijn een nieuw schooljaar begonnen. Ook dit jaar
zullen duizenden kinderen in de aan de ISN verbonden
moskeeén starten met lessen om de Qur’an te leren en
basiskennis van de religie op te doen. Deze periode zal
een gezegende leergang zijn waarin het licht van de

1$3d, 38: 29.
2 Al-Tirmidhi, Al-Birr, 33; Ahmad ibn Hanbal, Al-Musnad, IV, 77.

Qur’an en de hoop van het geloof in hun harten wortel
schiet, en liefde voor religie, land en gemeenschap
ontkiemt. Moge Allah % onze kinderen helderheid van
geest schenken, onze onderwijzers geduld en wijsheid,

en onze ouders volharding en inzet.

Onze klassen zijn niet slechts plekken waar informatie
wordt overgedragen; het zijn ook bijzondere ruimtes
waar kinderen een band met de moskee opbouwen,
waar hun harten de Quran ontmoeten, en waar zij
worden gevormd door kennis en wijsheid. Een szra die
zij hier leren, betrouwbare kennis die zij hier opdoen -
dat alles bouwt niet alleen aan hun heden, maar ook aan
hun toekomst. Door de lessen maken onze kinderen
kennis met de Qur’an, die hen een leven lang de weg
wijst, en leren zij hun geloof bewust te beleven. Met dit
bewustzijn en deze vorming zullen zij geestelijke
beproevingen in het leven met een standvastig geloof
tegemoet treden. Ieder kind dat vandaag in onze
moskeeén opgroeit, is de hoop van onze toekomst, de

toekomst van onze gemeenschap en van de umma.

Beste ouders!

Toon belangstelling voor wat onze kinderen in de
moskee hebben geleerd. Vraag hen wat ze vandaag in de
moskee hebben geleerd. Herhaal het geleerde samen. Zit
naast je kind en lees samen de Qur’an, en probeer het te
begrijpen. Heeft je kind een du ‘4’ of sira als huiswerk?
Luister daar samen naar. Laat ons onze kinderen, dus
onze tockomst, niet verwaarlozen: toon belangstelling,
volg hun lessen op de voet. Zo voelen zij zich
gewaardeerd, groeit hun leergierigheid en band met de
moskee, en krijgt hun groei in kennis, geloof en goede

zeden betekenis door onze ouderlijke inzet.

Ik sluit mijn preek af met een herinnering van onze
Profeet #: “Leert de Qur'an en leest hem! Want
voorwaar, de gelijkenis van wie hem leert en het
toepast, is als een zak gevuld met muskus waarvan
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de geur overal verspreidt.
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* Al-Tirmidhi, Fad?’il al-Qur’an, 2.



