
  Vrijdagpreek /  ُةُ مع ُالجُ  ة ُب ُطُ خ  
 
 
Datum: 05-09-2025 

ِِِبِسْــــــــــــــــــــــمِِ حْمٰنِِِالّلٰ ح۪يمِِِالرَّّ  الرَّّ

اِلَّكُمِْمِنِْدُونِِ مَّ كُمُِالنَّّارُُِۙوَّ سَّّ ِظَّلَّمُواِفَّتَّمَّ ُٓواِالَِّىِالَّّذ۪ينَّ نُ ِتَّرْكَّ لََّ وَّ
رُونَِّ ِتنُْصَّ ِلََّ ِثمَُّّ ُٓاءَّ ِِمِنِْاَّوْليَِّ  .الّلٰ

سُولُِِقَّالَِّ ِِِرَّ لَّّىِالّلٰ ُِِصَّ لَّيْهِِِالّلٰ لَّّمَِِّعَّ سَّ ِِ:وَّ

لَّىَِّ عَّ يَّأخُْذُواِ فَّلَّمِْ أَّوْاِظَّالمًِاِ رَّ إذَِّاِ ِ النَّّاسَّ ِ أَّنِِِْإنَِّّ ِ كَّ أَّوْشَّ يْهِِ يَّدَّ
هُمُِ ُِيَّعُمَّّ  ِ.بِعِقَّابٍِمِنْهُِِالّلٰ

ZWIJGEN TEGENOVER ONRECHT IS GEEN OPTIE 
 
Allah جل جلاله zegt het volgende in de Qurʾān: “En neigt niet 
naar degenen die onrechtplegend zijn, anders zal 
het vuur jullie aanraken. En er is voor jullie geen 
enkele beschermer buiten Allah, vervolgens 
worden jullie niet geholpen.”1 Volgens een ḥadīth zei 
onze geliefde Profeet صلى الله عليه وسلم: “Voorwaar, wanneer 
mensen een onrechtpleger zien en hem niet bij de 
hand grijpen [hem niet tegenhouden], dan is het te 
verwachten dat Allah hen allen treft met een 
bestraffing van Hem.”2 
 
Beste broeders en zusters! 
Vandaag zijn wij allen getuige van één van de zwaarste 
vormen van onrecht uit de geschiedenis. Voor de ogen 
van de hele wereld vindt in Gaza een humanitaire 
tragedie plaats. Onder het geweld van bommen 
verliezen onschuldige baby’s hun leven. Kinderen 
roepen wanhopig om hulp onder het puin. Moeders 
klemmen zich huilend vast aan de levenloze lichamen 
van hun kinderen, terwijl vaders machteloos hun tranen 
laten vloeien. Huizen van onschuldigen worden 
verwoest, straten kleuren rood van het bloed. 
Moskeeën, scholen en ziekenhuizen worden doelwit. 
De toegang tot basisbehoeften wordt verhinderd, en 
mensen worden tot honger en gebrek gedwongen, alsof 
men hun het recht om te leven ontzegt. 
 
 

 
1 Hūd, 11: 113. 
2 Al-Tirmidhī, Tafsīr al-Qurʾān, 5; Abū Dāwūd, Al-Malāḥim, 17. 

Beste broeders en zusters! 
De tragedie in Gaza is niet alleen een beproeving voor de 
moslims, maar voor de gehele mensheid. Daarom is het 
de plicht van ieder mens, van elke instelling en van 
iedere staat, ongeacht religie, afkomst of kleur, om zich 
in te zetten voor het beëindigen van dit onrecht en om 
de wereld tot een plaats van vrede en veiligheid te 
maken. Want wie zwijgt tegenover onrecht, maakt zich 
er mede schuldig aan. Onze Profeet صلى الله عليه وسلم zei: “Wie van 
jullie iets verwerpelijks [een kwaad, een onrecht] 
ziet, laat hij het dan met zijn hand veranderen. Als 
hij daartoe niet in staat is, dan met zijn tong. En als 
hij daartoe ook niet in staat is, dan met zijn hart. 
En dat is de zwakste vorm van īmān.”3 
 
Beste gelovigen! 
Het is onze geloofsplicht én menselijke 
verantwoordelijkheid om naast de onderdrukten te 
staan, onze middelen en mogelijkheden – zowel 
materieel als geestelijk – voor hen in te zetten. Welke 
reden er ook wordt aangevoerd, de onderdrukker 
steunen of diens daden negeren is medeplichtigheid aan 
het onrecht. Daarom dienen wij meer aandacht te 
hebben voor wat wij zeggen en doen, maar ook voor wat 
wij nalaten. Ook dienen wij op te letten wat wij kopen 
en consumeren, wat wij volgen, bekijken en delen. 
 
Waar onrecht ook plaatsvindt, en ongeacht wie het 
treft, wij moeten ons met al onze kracht inzetten om het 
te beëindigen. Moge Allah جل جلاله de onderdrukten bijstaan, 
de onderdrukkers tot inkeer brengen, en vrede en 
gerechtigheid schenken aan Gaza en alle andere plekken 
op aarde waar mensen lijden onder geweld en oorlog. 
 
Ik beëindig mijn preek met de verheven woorden van 
Allah جل جلاله: “En reken er inderdaad niet op dat Allah 
onachtzaam is van wat de onrechtplegers doen. 
Voorwaar, Hij verleent hun slechts uitstel tot een 
Dag waarop de ogen uitgepuild zijn.”4 
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3 Muslim, Al-Īmān, 78. 
4 Ibrāhīm, 14: 42. 


