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نِ الرَّٰحيمِ  حْمه ِ الرَّٰ  بِسْــــــــــــــــــــــمِ الٰلّه
لَّمْ يَّكُنْ لَّهُ كُفُواً  لَّمْ يُولَّدْْۙ وَّ دٌُۚ لَّمْ يَّلِدْ وَّ مَّ ُ الصَّٰ د ٌۚ اَّلٰلّه ُ اَّحَّ قُلْ هُوَّ الٰلّه

د    .اَّحَّ
لَّٰمَّ  لَّيْهِ وَّ سَّ ُ عَّ ــــى الٰلَّّ لّٰـَ ِ صَّ سُـــــولُ الٰلَّّ قَّالَّ رَّ  :وَّ

 ِ سُولُ الٰلَّّ دًا رَّ مَّٰ أَّنَّٰ مُحَّ ُ وَّ دُ أَّنْ لاَّ إلَِّهَّ إِلٰاَّ الٰلَّّ دٍ يَّشْهَّ ا مِنْ أَّحَّ مَّ
لَّى النَّٰارِ  ُ عَّ هُ الٰلَّّ مَّ رَّٰ  .صِدْقًا مِنْ قَّلْبِهِ إلِٰاَّ حَّ

GELOVEN IN ALLAH: AL-TAWḤĪD  
 
Beste moslims! Op een dag vroegen de niet-moslims aan 
de Profeet: “Vertel ons over jouw Heer.” Hierop 
openbaarde Allah Al-Ikhlas en zei: “Zeg: Hij is Allah, de 
Enige. Allah is de Onafhankelijke. Hij heeft niet 
verwekt en is niet verwekt. Niets is aan Hem 
gelijkwaardig.”1 Onze geliefde Profeet bericht ons dat 
geloof in Allah een grote zegen is: “Wie oprecht in zijn 
hart getuigt dat er geen god is behalve Allah en dat 
Mohammed de boodschapper van Allah is, voor hem 
zal Allah het hellevuur verbieden.”2 
 
Beste gelovigen, 
Geloven in Allah betekent erkennen dat Hij bestaat, dat 
Hij de Enige is, dat er niets en niemand gelijkwaardig, 
vergelijkbaar of partner aan Hem is. Een gelovige moet zijn 
leven in overeenstemming met dit geloof leiden. Geloof in 
Allah is de eerste voorwaarde en de basis van het geloof. 
Het vormt de fundamentele pilaar van de geloofsleer en is 
de gemeenschappelijke boodschap van alle profeten, 
inclusief onze geliefde Profeet. Zoals onze Profeet het 
verwoordde, is dit het beste van de daden van de mens. 
Zowel de Qur’ān als de woorden van de Profeet 
benadrukken voortdurend de noodzaak om naar het 
geloof te handelen. 
 
Want voor het geloof om zich in de harten te nestelen en 
zich in alle aspecten van het leven te manifesteren, moet 
het op de juiste manier worden geleefd. Een gelovige kan 
niet volstaan met alleen maar zeggen dat hij gelooft, maar 

 
1 Al-Ikhlāṣ, 112: 1-4. 
2 Al-Bukhārī, Al-ʿIlm, 49. 

moet zijn leven vormgeven volgens zijn geloof. Zijn geloof 
moet de gids van zijn leven zijn en zich uiten in zijn daden. 
 
De Koran beschrijft geloof en daden samen als de weg naar 
redding: “Voor degenen die geloven, goede daden 
verrichten en zich vol overgave tot hun Heer keren, 
voor hen is het paradijs. Zij zullen daar eeuwig 
verblijven.”3 
 
Geachte gelovigen, 
Iemand die in Allah gelooft, houdt rekening met Zijn 
tevredenheid in al zijn handelingen. Hij beschermt de 
rechten van zijn familie, verwanten, buren en werknemers. 
Hij voert elke verantwoordelijkheid uit met het besef dat 
het een toevertrouwd goed is. 
 
Een gelovige weet dat zelfs de kleinste daad van goed of 
kwaad zijn beloning of straf zal krijgen. Hij geeft zijn 
hiernamaals niet op voor het wereldse leven en leeft op een 
manier waarop hij rekenschap kan afleggen. 
 
Een gelovige kan niet hardvochtig of wreed zijn. In plaats 
daarvan hecht hij belang aan overleg in zijn handelingen. 
Barmhartigheid en mededogen zijn zijn leidraad. 
 
Beste Moslims, 
Ons geloof in onze Heer is als dienaren ons meest 
waardevolle bezit. Het is onze wens om een leven te leiden 
in overeenstemming met het geloof in de Eenheid van 
Allah, onze daden te laten vergezellen door ons geloof, en 
om met geloof te sterven en een gelovige generatie achter 
te laten. 
 
Ik eindig mijn preek met het smeekgebed van de Profeet 
Ibrahim (vrede zij met hem) uit de Koran: “Hij is degene 
die mij heeft geschapen en mij de juiste weg wijst. Hij 
is degene die mij voedt en laaft. En als ik ziek ben, 
geneest Hij mij. Hij is degene die mijn leven zal 
nemen en mij vervolgens weer zal doen opstaan. Ik 
hoop dat Hij mijn zonden op de dag des 
oordeels zal vergeven.”4 
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3 Hūd, 11: 23. 
4 Al-Tirmidhī, Al-Manāqib, 63. 


