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نِ الرَّٰحيمِ  حْمه ِ الرَّٰ  بِسْــــــــــــــــــــــمِ الٰلّه
لَّى الْمُؤْمِن ُ عَّ نَّٰ الٰلّه سُولا  فيهِمْ  بَّعَّثَّ  اذِْ  ينَّ لَّقَّدْ مَّ   اَّنْفُسِهِمْ  مِنْ  رَّ

لَّيْهِمْ  يَّتْلُوا يَّاتِه عَّ كٰيهِمْ  اه يزَُّ لِٰمُهُمُ  وَّ يعَُّ ةَّ   الْكِتَّابَّ  وَّ الْحِكْمَّ انِْ  وَّ  وَّ
ل   لَّفي قَّبْلُ  مِنْ  كَّانُوا لََّ مُبين   ضَّ   

لَّٰمَّ  لَّيْهِ وَّ سَّ ُ عَّ ــــى الٰلَّّ لّٰـَ ِ صَّ سُـــــولُ الٰلَّّ قَّالَّ رَّ  وَّ
د   مَّٰ بمُِحَّ مِ دِيناا وَّ بِالِْْسْلََّ باٰا وَّ ِ رَّ ضِيَّ بِاللَّّٰ نْ رَّ انِ مَّ يمَّ ذَّاقَّ طَّعْمَّ الِْْ

ا  لَّٰمَّ نَّبِيًّ سَّ لَّيْهِ وَّ ُ عَّ لَّٰى اللَّّٰ  صَّ

MAWLID AN-NABĪ: DE GEBOORTE VAN DE 
PROFEET  صلى الله عليه وسلم 
 
Beste moslims! Komende zaterdagavond, in de nacht 
die zaterdag met zondag verbindt, is het de nacht 
waarop onze Profeet Muḥammed Muṣṭafā صلى الله عليه وسلم de wereld 
heeft vereerd met zijn geboorte. Het is de nacht van 
Mawlid An-Nabī.  
In de verzen die ik heb gelezen, zegt Allah جل جلاله het 
volgende: ““Allah heeft de gelovigen een grote 
gunst bewezen door een profeet naar hen te zenden 
die hun de verzen van Allah voorleest, hen reinigt 
en hen het boek en de wijsheid onderwijst, terwijl 
zij daarvoor in duidelijke dwaling verkeerden.”1 In 
een ḥadīth zegt onze geliefde Profeet صلى الله عليه وسلم “Degene die 
Allah als Heer, de islam als religie en Muḥammed 
 als profeet accepteert, proeft de ware smaak van صلى الله عليه وسلم
geloof.”2 
 
Beste broeders en zusters! De Profeet Muḥammed صلى الله عليه وسلم 
werd op een maandagavond op de twaalfde dag van de 
maand Rabīʿ al-Awwal in Mekka geboren. Hij bracht 
de Qur’ān, onze levensgids, en liet met zijn sunnah zien 
hoe we deze goddelijke leidraad in praktijk brengen. Hij 
was het levende voorbeeld van islamitische waarden 
zoals gerechtigheid, wijsheid, eerlijkheid, geduld, 
loyaliteit en vriendelijkheid. 
 

 
1 Āl ʿImrān, 3: 164. 
2 Muslim, al-īmān, 34.  

Geachte Moslims! Onze geliefde Profeet Mohammed 
 werd geboren in een tijd waarin afgoderij de harten صلى الله عليه وسلم
verduisterde, onrechtvaardigheid wijdverspreid was en 
morele waarden verloren waren. Met zijn komst 
vervingen waarheid en rechtvaardigheid de 
onwetendheid, en werden morele en ethische principes 
de leidraad van het leven. Zoals Allah جل جلاله in de Qur’ān 
zegt: “Wij hebben jou slechts gezonden als een 
genade voor de werelden.”3 
 
Gewaardeerde Broeders en Zusters! Zoals elk jaar 
maken wij de Mawlid An-Nabī. Het thema van dit jaar 
is vastgesteld als “Onze Profeet en de Opbouw van 
Karakter.” We moeten ons inspannen om onze geliefde 
Profeet صلى الله عليه وسلم beter te leren kennen, zijn boodschap te 
begrijpen en zijn pad te volgen. Het doel van de Mawlid 
An-Nabī. is niet alleen zijn geboorte te herdenken, maar 
ook om zijn leven en sunnah te leren, en dit door te 
geven aan onze kinderen. Het is een gelegenheid om na 
te denken over de belangrijkheid van het leven volgens 
de Qur’ān, zoals de Profeet ons heeft voorgedaan. 
 
Moge deze gezegende nacht zegeningen brengen voor 
alle moslims over de hele wereld. 
Ik sluit mijn preek af met een ḥadīth van onze Profeet 
 Zeg: ik geloof in Allah, en wees vervolgens“ :صلى الله عليه وسلم
standvastig.”4 
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3 Al-Anbiyā, 21: 107. 
4 Muslim, al-īmān, 62. 


