
  Samenvatting vrijdagpreek /  ُطُ  لخََّصُ م معةَُ  بةَُ خ  الج   
 

 

Datum: 26-07-2024 (vereenvoudigde samenvatting) 
نِ الرَّٰحيمِ  حْمه ِ الرَّٰ  بِسْــــــــــــــــــــــمِ الٰلّه

ا عِنْدَّ   مَّ اۚ وَّ تُهَّ ز۪ينَّ نْيَّا وَّ وةِ الدُٰ يه تَّاعُ الْحَّ يْءٍ فَّمَّ َٓا اُو۫ت۪يتُمْ مِنْ شَّ مَّ وَّ
ىۜ اَّفَّلََّ تَّعْقِلُونََّ۟  اَّبْقه يْرٌ وَّ ِ خَّ  الٰلّه

لَّٰم  سَّ لَّيْهِ وَّ ُ عَّ لَّٰى الٰلَّّ ِ صَّ سُولُ الٰلَّّ  قَّالَّ رَّ
ا النَّٰ  َّ اسُ اتَّٰ أَّيُٰهَّ أَّجْمِلُوا فِى الطَّٰ قُوا الٰلَّّ نَّفْسًا لَّنْ تَّمُوتَّ  لَّبِ فَّإنَِّٰ  وَّ

ا فَّاتَّٰ  نْهَّ إنِْ أَّبْطَّأَّ عَّ ا وَّ ى تَّسْتَّوْفِىَّ رِزْقَّهَّ تَّٰ َّ حَّ أَّجْمِلُوا فِى قُوا الٰلَّّ  وَّ
لَّٰ الطَّٰ  ا حَّ رُمَّ  لَّبِ خُذُوا مَّ ا حَّ دَّعُوا مَّ وَّ  

 
EVENWICHT TUSSEN DE WERELD EN HET 
HIERNAMAALS 
 
Beste broeders en zusters, het hiernamaals is de plaats waar 
we de beloning of straf zullen ontvangen voor onze daden 
in dit leven. Omdat we eerst geboren worden in het 
wereldse leven, wordt dit “het nabije leven” genoemd, 
terwijl het hiernamaals “het volgende leven” wordt 
genoemd. Dit wereldse leven is de enige plek waar het 
eeuwige leven wordt verdiend en gevormd. Wat we hier 
doen, bepaalt ons lot in het hiernamaals. De islam leert ons 
dat het wereldse leven tijdelijk is en dat we ons moeten 
voorbereiden op het hiernamaals. Sommige mensen raken 
echter zo verstrikt in dit leven dat ze het hiernamaals 
verwaarlozen. Zoals Allah جل جلاله in de Koran zegt: “Alles wat 
jullie is gegeven, is slechts het genot en de pracht van 
het wereldse leven. Wat bij Allah is, is beter en 
blijvender. Gebruiken jullie je verstand dan niet?” 
Gelovigen moeten in eer en waardigheid leven, Allah جل جلاله 
aanbidden en het hiernamaals niet vergeten. We moeten 
gematigd en evenwichtig zijn in onze wereldse verlangens. 
De Profeet صلى الله عليه وسلم zei: “Wees vroom tegenover Allah en 
wees gematigd in jullie wereldse verlangens; neem 
wat halal is, en vermijd wat haram is.” We moeten 
geduldig zijn bij tegenslagen en goede daden verrichten om 
met een zuiver hart Allah ُجل جلاله te bereiken. Laten we streven 
naar een leven in harmonie met onszelf, onze familie, onze 
omgeving en onze samenleving. Moge Allah جل جلاله ons leiden 
en sterken op deze weg. 
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