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Vrijdagpreek / 4l 43kaa
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VERSTERKEN VAN DE FAMILIEBANDEN

Beste moslims! In de verzen die ik heb gelezen, zegt Allah
% het volgende: “Vrees Allah en wees op uw hoede om
de familiebanden niet te verbreken. Voorwaar, Allah
ziet alles wat jullie doen.” ! In de hadith die ik heb
gelezen, zegt onze Profeet £ “Verspreid de salam onder
elkaar. Wees gul naar elkaar. Onderhoud de
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familiebanden.

Beste broeders en zusters! Een van de waarden waaraan
onze religie groot belang hecht, is het onderhouden van de
familiebanden, oftewel silat al-rabim. Silat al-rabhim
betekent het onderhouden van relaties met onze familie,
in de eerste plaats met ons gezin en onze verwanten. Het
betekent hun vreugde en verdriet delen en elkaar
ondersteunen. Wanneer zij in moeilijkheden verkeren,
haasten we ons om hen te helpen en verlichten we onze
vermoeide geesten en harten met elkaars genegenheid,
mededogen en liefde.

Geachte Moslims! Sz/at al-rabim houdt niet alleen in dat
we relaties onderhouden met familieleden die het contact
met ons niet verbreken. Het echte silat al-rahim is juist dat
we degenen opzoecken die ons niet opzoeken, degenen
bellen die ons niet bellen, en naar degenen toegaan die niet
naar ons komen. Een van de metgezellen kwam eens naar
de Profeet ¥ en zei: “O Boodschapper van Allah! Ik
probeer de relatie met mijn familie warm te houden, maar
zij zoeken geen contact met mij. Ik doe goed aan hen, maar
zij doen kwaad aan mij. Ik ben vriendelijk tegen hen, maar
zij zijn onbeschoft tegen mij.” Daarop zei de Profeet ¥

tegen deze metgezel dat het gedrag van zijn familie

1 Al-Nisa’, 4: 1.
*Ibn Maija, al-atima, 1.

verkeerd was en vervolgde: “Zolang je zo blijft
handelen, zal de hulp van Allah * met je zijn.”?

Geachte moslims! Elke dag zijn we getuige van vele
uitvindingen die ons leven gemakkelijker maken. Op elk
gewenst moment kunnen we met een druk op de knop
mensen aan de andere kant van de wereld bereiken en met
hen praten. Maar helaas verwaarlozen we soms onszelf,
elkaar en degenen die het dichtst bij ons staan. We worden
steeds onverschilliger ten opzichte van andere mensen en
hun problemen. In steden met miljoenen inwoners
beleven we vreugde, verdriet, overvloed en gebrek steeds
meer als individuen. We leven met tientallen, zelfs
honderden mensen in dezelfde omgeving, maar worden
met de dag eenzamer. Tegenwoordig zijn er veel ouders die
verlangen naar de terugkeer van hun geliefde kinderen,
veel ouders die in de steek gelaten zijn. Er zijn veel
familieleden die vergeten zijn en wachten op een
vriendelijk woord, veel treurige, eenzame, verlaten naasten
die wachten op een beetje aandacht voor hun zorgen en
het verlichten van hun harten. Er zijn veel buren die een

groet, een oprechte glimlach, oprechtheid en liefde nodig
hebben.

Gewaardeerde Broeders en Zusters! Laten we silat al-
rahim, dat ons helpt om het paradijs binnen te gaan, niet
verwaarlozen. Laten we de harten van onze ouders vreugde
brengen. Laten we onze relaties met onze verre en nabije
familieleden en buren levendig houden. En laten we
onszelf de volgende vragen stellen: Als wij niet leven en het
voorbeeld geven, van wie zullen onze kinderen dan leren
hoe mooi het is om de ouderen te respecteren en te dienen?
Hoe zullen onze kinderen weten dat vreugde toeneemt en
verdriet afneemt als je met familie leeft? Ik sluit mijn preek
af met een Hadith: “Degene die de familieband
verbreekt, zal het paradijs niet binnengaan.”*
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