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MUHARRAM EN DE DAG VAN ‘ASHURA’

Beste moslims! In het vers dat ik heb gelezen, zegt Allah
%: “Voorwaar, het aantal maanden bij Allah is twaalf,
zoals vastgesteld op de dag dat Hij de hemelen en de
aarde schiep. Vier daarvan zijn heilige maanden. Dat
is de juiste religie van Allah.” ' In de badith die ik heb
gelezen, zegt onze geliefde Profeet &: “Na het vasten in
de maand Ramadan is het vasten in de maand
Muharram, de maand van Allah, het meest
deugdzame.” Hiermee brengt hij ons het spirituele
belang en de deugdzaamheid van deze maand onder onze

aandacht.

Beste broeders en zusters! Er zijn tijden die, vanwege
hun specifieke kenmerken en betekenis, veel waardevoller
zijn dan andere tijden. Een van deze gezegende perioden is
de maand Mubarram. Mubarram is het begin van onze
islamitische kalender, die gebaseerd is op de historische
emigratie (de h7jra) van de Profeet £ van Mekka naar
Medina. Daarom is de maand Mubarram ook het
islamitische nieuwjaar. Hierdoor heeft deze maand een
bijzondere plaats in de islamitische geschiedenis. De tiende
dag van de maand Mubarram staat bekend als "de dag van
Ashira’"

Geachte moslims! Het belang van de maand Mubarram
ligt niet alleen in de Ahjra. Er zijn verschillende
gebeurtenissen in de geschiedenis van de mensheid die
deze maand extra belangrik maken. Volgens
overleveringen die ons hebben bereikt, vond in deze
maand de afdaling van de profeet Adam (vzmh) uit het
paradijs plaats, werd de profeet Nah (vzmh) gered van de

zondvloed, en werden de profeet Masi (vzmh) en zijn

L Al-Tawba, 9: 36.

gelovigen bevrijd van de tirannie van de farao. Al deze
belangrijke gebeurtenissen, die elk een keerpunt in de
geschiedenis van de mensheid markeren, vonden plaats in
deze maand. Bovendien vond in de maand Mubarram de
tragische gebeurtenis plaats waarbij Hussain (ra) in
Karbala® werd gemarteld; de geliefde kleinzoon van de
Profeet #, Hussain (ra), werd destijds door de gruwelijke
politicke chaos en conflicten op wrede wijze zonder
voedsel en water gelaten en gemarteld. Dit
hartverscheurende en nog steeds pijnlijke voorval heeft
niet alleen de familie van de Profeet # maar ook de
gelovigen die de Profeet en zijn familie liethebben in diepe
rouw gedompeld en heeft onvergetelijke littekens
achtergelaten in de harten van de Ummah van

Muhammad.

Gewaardeerde Broeders en Zusters! Om tragedies zoals
Karbala’ nooit meer te laten gebeuren, moeten wij als
gelovigen ons stevig vasthouden aan het koord van Allah
%, geen ruimte geven aan haat en verdeeldheid, en liefde
laten heersen. Ik herdenk met respect en genade Hussain
en de martelaren van Karbala’, evenals alle martelaren die

hun leven hebben gegeven om hun geloof te beschermen.

Gerespecteerde gelovigen! Dit jaar vieren wij het 60-
jarig bestaan van onze aanwezigheid in Europa en tevens
de 100e verjaardag van het Vriendschapsverdrag tussen
Turkije en Nederland. Laten we niet vergeten dat de
sportwedstrijd die morgen plaatsvindt tussen de nationale
voetbalteams van Turkije en Nederland een prachtige
gelegenheid en een grote kans is om deze vriendschap te
versterken. Wat de uitkomst ook moge zijn, laten we na de
wedstrijd een waardige houding aannemen en kalm
blijven. Laten we ons onthouden van gedrag dat niet past
bij ons geloof en onze waarden, en dat anderen zou
kunnen storen. Wees voorzichtig om elke vorm van gedrag
te vermijden dat vooroordelen en negatieve percepties
over onze gemeenschap zou kunnen versterken en door

kwaadwillenden kan worden misbruikt.
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