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نِ الرَّٰحيمِ  حْمه ِ الرَّٰ  بِسْــــــــــــــــــــــمِ الٰلّه
ا َٓاؤُُ۬هَّ لََّ دِمَّ ا وَّ َّ لحُُومُهَّ ى  لَّنْ يَّنَّالَّ الٰلّه كِنْ يَّنَّالهُُ التَّٰقْوه له وَّ

ا   لهى مَّ َّ عَّ رُوا الٰلّه بِٰ ا لَّكُمْ لتُِكَّ هَّ رَّ خَّٰ لكَِّ سَّ مِنْكُمْ كَّذه
رِ الْمُحْسِن۪ينَّ  بَّشِٰ يكُمْ وَّ ده  هَّ

لَّٰمَّ  لَّيْهِ وَّ سَّ ُ عَّ ــــى الٰلَّّ لّٰـَ ِ صَّ سُـــــولُ الٰلَّّ قَّالَّ رَّ   وَّ
حِٰ فَّلاَّ  ةً فَّلَّمْ يضَُّ عَّ دَّ سَّ جَّ نْ وَّ لٰاَّنَّا مَّ بَّنَّٰ مُصَّ يَّقْرَّ  

ʿĪD AL-AḌḤĀ, HET OFFERFEEST 
 
Beste moslims! Laten we eindeloos lof en dank aan 
onze Heer ْجل جلاله brengen dat we opnieuw ʿīd al-aḍḥā het 
Offerfeest mogen vieren. Moge Allah صلى الله عليه وسلم onze offers, de 
ḥajj van degenen die op pelgrimstocht zijn gegaan, en 
hun intenties aanvaarden. 
Moge onze Heer جل جلاله, zoals vermeld in de verheven 
woorden: “Hun vlees noch bloed bereikt Allah; wat 
Hem bereikt, is slechts jullie taqwā. Zo heeft Hij 
hen aan jullie dienstbaar gemaakt, opdat jullie 
Allah verheerlijken omdat Hij jullie leidde. En 
breng verheugende tijdingen aan de weldoeners!”1. 
Moge onze Heer جل جلاله het Offerfeest van de gemeenschap 
van Mohammed gezegend maken, vruchtbaar en een 
middel tot vergeving voor ons moslims! 
 
Beste broeders en zusters! Vandaag is de dag om onze 
offers te brengen als middel om dichter bij Allah جل جلاله te 
komen en Zijn welbehagen te verkrijgen. Het is de dag 
om de oprechtheid van Hājar, de trouwheid van 
Ibrāhīm en de overgave van Ismāʿīl te omarmen. Zoals 
onze Profeet صلى الله عليه وسلم heeft gezegd: “Wie de middelen heeft 
om een offer te brengen maar dit niet doet, laat die 
persoon niet in de buurt van onze moskee komen.”2 
Vandaag is de dag waarop de roep “Labbayk 
Allāhumma labbayk! Hier ben ik, o Allah, hier ben ik! 
Ik heb aan uw oproep gehoor gegeven, ik ben naar U 
gekomen” van onze broeders en zusters die van over de 

 
1 Al- Ḥajj, 22:37. 

hele wereld samenkomen bij de Kaʿba, opstijgt naar de 
hoogste hemelen. 
Vandaag is een dag van vreugde en geluk, waarop de 
geest van broederschap onze zielen omhult als een 
lentebries en de wolken van verdriet en zorgen in ons 
hart verdwijnen. 
 
Geachte Moslims! Feestdagen zijn tijden waarop we 
dichter bij onze Heer جل جلاله en bij elkaar moeten komen. 
Feestdagen zijn dagen waarop gevoelens van eenheid en 
samenhorigheid, delen en geven op hun hoogtepunt 
zijn. Laten we daarom vooral onze ouders, echtgenoten, 
kinderen, broers en zussen en buren laten glimlachen. 
Laten we vreugde brengen aan de eenzamen, de wezen, 
de armen, de schuldigen en de ouderen. Laten we 
gebroken harten en bedroefde zielen herstellen met de 
zegeningen en schoonheden van het feest. Laten we 
vandaag een einde maken aan de wrok, vijandigheden en 
geschillen die een schaduw werpen over onze 
broederschap en feestvreugde. 
 
Gewaardeerde Broeders en Zusters! Laten we 
bovendien niet vergeten te bidden tot onze Heer ْجل جلاله voor 
onze broeders en zusters, vooral in Palestina, Gaza, 
Oost-Turkestan, Jemen en op vele andere plaatsen in de 
wereld, die vanwege oorlog, onderdrukking, bezetting 
en vervolging het feest niet kunnen vieren zoals het 
hoort. 
Moge onze Heer uw intenties en offers aanvaarden! 
Gezegend Offerfeest! 
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2 Al-Musnad, 2: 321. 


