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نِ الرَّٰحيمِ  حْمه ِ الرَّٰ  بِسْــــــــــــــــــــــمِ الٰلّه
قَّهُمْ مِنْ   زَّ ا رَّ لهى مَّ ِ عَّ كاً ليَِّذْكُرُوا اسْمَّ الٰلّه نْسَّ لْنَّا مَّ عَّ ةٍ جَّ لكُِلِٰ امَُّٰ وَّ

ةِ بَّهِ  امِ  يمَّ الَّْْنْعَّ  
لَّٰمَّ  لَّيْهِ وَّ سَّ ُ عَّ ــــى الٰلَّّ لّٰـَ ِ صَّ سُـــــولُ الٰلَّّ قَّالَّ رَّ   وَّ

مِ  اقِ الدَّٰ ِ مِنْ إهِْرَّ بَّٰ إلَّى الٰلّه لًا يَّوْمَّ النَّٰحْرِ أَّحَّ مَّ مِىٌّٰ عَّ مِلَّ آدَّ ا عَّ  مَّ

 
EEN OFFER VOOR JE HEER 
 
Beste moslims! Aanstaande zondag zullen we het 
Offerfeest vieren. Met onze offers zullen we onze 
overgave en trouw aan onze Heer vernieuwen en met 
onze hulp en gaven onze liefde voor onze broeders en 
zusters hernieuwen. In het vers dat ik heb gelezen, zegt 
Allah جل جلاله: “En voor iedere gemeenschap hebben Wij 
offers vastgesteld, opdat zij de Naam van Allah 
uitspreken over het vee, waarmee Hij hen voorzien 
heeft.1 In de ḥadīth die ik heb gelezen, zegt onze 
geliefde Profeet صلى الله عليه وسلم: “Op de dag van het Offerfeest 
kan de zoon van Adam geen aangenamere daad 
verrichten voor Allah dan het slachten van een 
offerdier. Zonder twijfel zal dat offerdier op de 
Dag des Oordeels met zijn hoorns, haren en hoeven 
komen.” 2 
 
Beste broeders en zusters! Het offer is een middel 
voor de mens om dichter bij Allah جل جلاله te komen en Zijn 
tevredenheid te verkrijgen. Door een offer te brengen 
toont de mens oprechte toewijding en overgave aan 
Allah جل جلاله, net zoals Ibrahim (vrede zij met hem). Hij 
toont zijn bereidheid om alle opofferingen te maken om 
Allah's جل جلاله bevelen te volgen en Zijn welbehagen te 
verkrijgen. Zoals bij elke daad van aanbidding, speelt 
intentie een cruciale rol bij het offeren. Allah جل جلاله heeft 
immers bekendgemaakt dat het vlees en bloed van de 
offerdieren Hem niet bereiken, maar dat de taqwā van 
de moslim Hem wel bereiken.3 Daarom moeten we onze 

 
1 Al-Ḥajj, 22:34. 
2 Ibn Māja, al-aḍāḥī, 3126. 
3 Al-Ḥajj, 22:37. 

offers brengen enkel en alleen om het welbehagen van 
onze Heer جل جلاله te verkrijgen en als teken van dankbaarheid 
voor Zijn eindeloze zegeningen. 
 
Geachte Moslims! Het offer is een voorbeeld van 
sociale hulp en solidariteit. Terwijl de dieren die 
dagelijks wereldwijd worden geconsumeerd vaak ten 
goede komen aan de rijken, biedt het Offerfeest de 
mogelijkheid voor de armen en behoeftigen om ook van 
het offer te profiteren. Allah جل جلاله beveelt de moslims die 
het offer verrichten om het vlees te delen met de armen 
en behoeftigen.4 Daarom zullen we, in navolging van 
het goddelijke bevel: 

رْ  انْحَّ بِٰكَّ وَّ لِٰ لرَِّ  فَّصَّ
“Bid tot je Heer en offer”5 onze offers brengen en onze 
overgave opnieuw tonen. 
 
Gewaardeerde Broeders en Zusters! De Islamitische 
Stichting Nederland (ISN) zorgt ervoor dat de offers 
van degenen die deze opdracht geven, op een veilige 
manier worden afgeleverd aan de behoeftigen, in de 
eerste plaats in ons land en in meer dan honderd andere 
landen. Hierdoor worden liefdesbruggen geslagen 
tussen de harten van gelovigen en wordt het bewustzijn 
van de gemeenschap versterkt. Vorig jaar toonden jullie 
grote belangstelling voor ons offercampagne. We 
hebben 30.678 volmachten ontvangen en deze, met de 
hulp van Allah, afgeleverd aan behoeftige, onderdrukte 
en benadeelde broeders en zusters. Ook dit jaar zal onze 
stichting jullie offers met de grootste zorg afleveren aan 
de werkelijke behoeftigen. 
 
Ik wil graag een punt onder de aandacht brengen: 
Vergeet niet om vanaf het ochtendgebed op de dag van 
Arafat tot en met het namiddaggebed op de vierde dag 
van het Offerfeest na elk verplicht gebed de al-takbīr al-
tashrīq te zeggen. Moge Allah جل جلاله ons in gezondheid en 
welzijn tot het feest brengen, en onze offers en andere 
daden van aanbidding aanvaarden. 
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4 Al-Ḥajj, 22:36 
5 Al-Kawthar, 108, 2. 


