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HAJJ: UITNODIGING VAN ALLAH ¥
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Beste moslims! We staan aan de vooravond van een
gezegende maand. Morgen begint de maand van de hajj.
De harten van alle moslims kloppen harder bij het zien van
de beelden. Voor de gelovige zielen die jaren hebben
verlangd om aan deze gezegende reis deel te nemen, is het
moment van hereniging aangebroken. Moge hun hajj

gezegend en geaccepteerd zijn.

Beste broeders en zusters! De bajj is een financiéle en
fysicke daad van aanbidding en een van de vijf
fundamentele pilaren van de islam. De ha4jj is een tocht
naar de symbolen van Allah %, een fysieke en spirituele
toewijding aan Hem % en een reis door de geschiedenis van
de Islam. Hetis de eer om als gasten van Allah % te worden
ontvangen en te behoren tot de pelgrims wier gebeden
worden verhoord. Het is een spirituele reis naar het doel
van je bestaan, gevuld met zegeningen en emoties. De bajf
is het opnieuw beleven van de openbaring van de Qur7n
in de grot van Hira’, het begin van de Hijra, de
afscheidspreek op ‘Arafat en de vreugdevolle ontvangst
van de Profeet # in Qubi’en Madina.

Geachte Moslims! De bajj is een uitnodiging van Allah %
aan de mensheid: “Verkondig de bajj aan de mensen,
zij zullen te voet naar je komen en op elke magere
kameel, van elke ver gelegen plek.” ' Ieder moslim geeft
als antwoord op deze uitnodiging van Allah #:
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! Al Hajj, 22: 27,
> Muslim, al-Hajj, 19.

labbayk allabumma labbayk, labbayka i sharika laka
labbayka, inna al-hamda wa al-ni‘mata laka wa al-mulk,
la sharika lak.

“Hier ben ik, O Allah, hier ben ik. Hier ben ik, U heeft
geen deelgenoten, hier ben ik. Voorwaar, alle lof, gunsten
en de soevereiniteit komen U toe. U heeft geen
deelgenoten.”

Geachte moslims! Een moslim die van plan is de bajj te
verrichten, omhult zijn lichaam met de 7h7am en siert zijn
hart met taqwa. Hij belooft de geboden van Allah ¥ en
Zijn Boodschapper % te volgen en zich te onthouden van
zonden, kwaad en lusten. Na de wagfa op ‘Arafat stromen
de pelgrims als een rivier naar Muzdalifah en vandaar naar
Mind. In Muzdalifah staje nogmaals in de aanwezigheid
van Allah %; in Mina overwin je de verlangens en lusten
van het wereldse en zoek je enkel Allah's % tevredenheid en
welbehagen. Bij het stenigen van de Shaytan in de Jamarat
werpt de gelovige in feite ook de zonden, begeerten en
hartstochten van zichzelf weg. Daarna begeeft hij zich naar
de Ka bah, het huis van Allah, om de Tawdf al-Ziyarah te

verrichten, met zijn blik op de Ka bab en zijn hart op Allah

Gewaardeerde Broeders en Zusters! De offers die
tijdens de hajj worden gebracht, zijn de symbolen van
Allah. Echter, noch het vlees noch het bloed van de
geofferde dieren bereikt onze Heer; wat Hem bereike, is
onze taqwd. De hajj, een universele boodschap van
herleving, is een remedie die negatieve elementen zoals
racisme, regionalisme, materi€le begeerte, status, roem en
de duivel uitroeit onder de leden van deze gemeenschap.
De bajj is een terugkeer van de mens naar zijn natuurlijke
staat waar hij van is afgedwaald. De reis van de hajj is
tevens een reis naar het paradijs. Zoals onze Profeet £ heeft
gezegd: "De beloning voor een goed volbrachte bajj is
niets minder dan het paradijs."> Moge Allah onze
harten te allen tijde naar de Ka bah doen richten.
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3 Musnad Ahmad ibn Hanbal, 2: 461.



