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Datum: 03-05-2024 (vereenvoudigde samenvatting) 
نِ الرَّٰحيمِ  حْمه ِ الرَّٰ  بِسْــــــــــــــــــــــمِ الٰلّه

َٓا لٰهى فَّمَّ نْ تَّوَّ مَّ َّ وَّ دْ اَّطَّاعَّ الٰلّه سُولَّ فَّقَّ نْ يطُِـعِ الرَّٰ   مَّ
فِيظا   لَّيْهِمْ حَّ لْنَّاكَّ عَّ  اَّرْسَّ

لَّٰمَّ  لَّيْهِ وَّ سَّ ُ عَّ ــــى الٰلَّّ لّٰـَ ِ صَّ سُـــــولُ الٰلَّّ قَّالَّ رَّ   وَّ
ى  ن عَّصانِي فقَّدْ عَّصَّ َّ، ومَّ نِي فقَّدْ أطاعَّ الٰلَّّ ن أطاعَّ مَّ

 َّ  الٰلَّّ
HET BELANG VAN DE SUNNAH 
 
Beste broeders en zusters! In het vers dat ik aan het 
begin van mijn preek heb voorgelezen, zegt Allah جل جلاله: 
“Wie de Boodschapper gehoorzaamt, die heeft dan 
waarlijk Allah gehoorzaamd. En wie zich afkeert: 
Wij hebben jou niet als toezichthouder naar ben 
gezonden.”1 Een van de fundamenten van het geloof is 
het geloof in de profeten. Als gelovigen geloven we in de 
Boodschapper صلى الله عليه وسلم en in alles wat hij heeft verkondigd. 
Als gelovigen weten we heel goed dat zonder geloof in 
de Boodschapper  صلى الله عليه وسلم er geen geloof in de Islam kan zijn. 
Elke gelovige die geluk nastreeft in zowel dit leven als in 
het hiernamaals, moet de authentieke sunnah van de 
Gezegende Profeet صلى الله عليه وسلم volgen. Het volgen van de sunnah 
betekent in de eerste plaats de Qurʾān op de manier 
begrijpen zoals onze Profeet het heeft verkondigd en het 
in ons leven tot uiting brengen. Het volgen van de 
sunnah is het volgen van de wijsheden van de Profeet صلى الله عليه وسلم. 
Ik eindig mijn preek met de volgende uitspraak van de 
Profeet صلى الله عليه وسلم: “Wie mij gehoorzaamt, heeft waarlijk 
Allah gehoorzaamd. En wie mij ongehoorzaam is, die 
is waarlijk ongehoorzaam aan Allah.”2 
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1 Al-Nisāʾ, 4: 80. 

 

2 Al-Bukhārī, al-jihād, 109. Muslim, al-īmāra, 8. 


