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Datum: 26-04-2024 (vereenvoudigde samenvatting) 
نِ الرَّٰحيمِ  حْمه ِ الرَّٰ  بِسْــــــــــــــــــــــمِ الٰلّه

اَّقَّامَّ  خِرِ وَّ وْمِ الْْه الْيَّ ِ وَّ نَّ بِالٰلّه نْ اهمَّ ِ مَّ اجِدَّ الٰلّه سَّ ا يَّعْمُرُ مَّ انَِّٰمَّ
ٰٓئِكَّ اَّنْ  ٰٓى اُول۬ه سه َّ فَّعَّ لَّمْ يَّخْشَّ الَِّْٰ الٰلّه وةَّ وَّ كه تَّى الزَّٰ اه وةَّ وَّ له الصَّٰ

 يَّكُونُوا مِنَّ الْمُهْتَّد۪ينَّ 
لَّٰمَّ  لَّيْهِ وَّ سَّ ُ عَّ ــــى الٰلَّّ لّٰـَ ِ صَّ سُـــــولُ الٰلَّّ قَّالَّ رَّ   وَّ

ا اجِدُهَّ سَّ ِ مَّ بُٰ الْبِلاَّدِ إلَِّى الٰلَّّ   أَّحَّ
ONZE MOSKEEËN 
 
Beste moslims! In de verzen die ik aan het begin van mijn 
preek heb voorgelezen, zegt Allah جل جلاله: “Voorwaar, alleen 
zij die in Allah en de Laatste Dag geloven, het gebed 
onderhouden, de zakāt geven en niemand vrezen 
behalve Allah, verzorgen de moskeeën van Allah. 
Hopelijk zijn zij degenen die tot de rechtgeleidenen 
zullen behoren.” 1 Onze moskeeën zijn de garantie voor 
onze eenheid, solidariteit en spirituele groei. Laten we ons 
daarom verenigen en onze moskeeën in alle mogelijke 
vormen ondersteunen. Laten we onze kinderen naar de 
moskee brengen zodat ze Allah en de Profeet صلى الله عليه وسلم leren 
kennen. Laten we niet vergeten dat als ons geloof en 
akhlāq verloren gaan, we geconfronteerd worden met 
onherstelbare gevolgen. De volgende woorden van onze 
geliefde Profeet صلى الله عليه وسلم zijn voldoende om het belang van 
moskeeën te begrijpen: “De meest geliefde plaatsen bij 
Allah zijn de moskeeën.”2 
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1 Al-Tawbah, 9: 18.  

 

2 Muslim, Al-Masājid, 288. 


