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نِ الرَّٰحيمِ  حْمه ِ الرَّٰ  بِسْــــــــــــــــــــــمِ الٰلّه
الأَّزْلاَّمُّ  ابُّ وَّ الأَّنصَّ يْسِرُّ وَّ الْمَّ مْرُّ وَّ ا الْخَّ نُّواْ إنَِّٰمَّ ا الَّٰذِينَّ آمَّ يَّا أَّيُّٰهَّ

نِبُّ  يْطَّانِ فَّاجْتَّ لِ الشَّٰ مَّ نْ عَّ مْ رِجْسٌ مِٰ لَّٰكُّ ونَّ وهُّ لَّعَّ تُّفْلِحُّ  
لَّٰمَّ  لَّيْهِ وَّ سَّ ُّ عَّ ــــى الٰلَّّ لّٰـَ ِ صَّ ـــــولُّ الٰلَّّ سُّ قَّالَّ رَّ   وَّ

مْرٌ  سْكِرٍ خَّ لُّٰ مُّ امٌ  ,كُّ رَّ مْرٍ حَّ لُّٰ خَّ كُّ وَّ  

SLECHTE GEWOONTES 
 
Beste moslims! Allah, Die de mens talloze gunsten, 
goedheid en schoonheid schenkt, wil dat de mens de 
waarde van de gunsten die Hij hem heeft geschonken 
erkent, dat hij de deze op een goede manier gebruikt en zijn 
leven op een vruchtbare manier benut. Hij heeft de mens 
verboden om deze gunsten te misbruiken of te verspillen. 
In het vers dat ik net heb gelezen, vertelt Allah ُجل جلاله over 
enkele schadelijke gewoontes: “O jullie die geloven! 
Voorwaar, wijn, gokken, afgodsbeelden en lotspijlen 
zijn slechts onreinheiden en het werk van de 
shayṭān. Vermijd ze dus, zodat jullie zullen 
welslagen.”1 
 
Beste broeders en zusters! Een van de schadelijke 
gewoonten is het gebruik van alcohol en drogerende 
middelen. Alcohol verstoort het denkvermogen van een 
persoon en beschadigt het zenuwstelsel, waardoor het 
vermogen om helder te denken wordt belemmerd. Het 
vergiftigt onze kinderen en jongeren, maakt hen verslaafd 
en maakt het makkelijker om slechte gewoontes te 
ontwikkelen. Als gevolg hiervan leidt het tot verlies van 
leven en eigendom, tot verschillende moorden, tot vele 
zelfmoorden, verkeersongevallen en tot het uiteenvallen 
van gezinnen. Volgens onderzoek van de 
Wereldgezondheidsorganisatie wordt de invloed van 
alcohol en drugs op criminaliteit geschat op 85%, op 
moorden 80%, op echtscheidingen 70%, op huiselijk 
geweld 70% en op zelfmoorden 90%. Daarom heeft de 
Profeet صلى الله عليه وسلم gezegd: “Vermijd alcohol, want alcohol is de 
moeder van alle kwaad” 2, en heeft hij verklaard dat alles 
wat bedwelmt onder de noemer van alcohol valt,3 

 
1 Al-Māʾida, 5:90. 
2 Al-Nasāʾī, Al-Ashriba, 44. 

waarmee hij wijst op de veelzijdige problemen die deze 
stoffen met zich meebrengen.  
 
Geachte moslims! Een andere schadelijke gewoonte die 
onze religie verbiedt, is gokken, en een andere is 
kansspelen. Omdat alle kansspelen gebaseerd zijn op het 
principe dat de ene partij wint en de andere verliest, vallen 
alle kansspelen onder de noemer van gokken en zijn ze 
verboden. Gokken verspilt tijd en energie. Het leidt tot 
verspilling van onze kostbare tijd die niet kan worden 
teruggewonnen, omdat het tijd verspilt aan slechte en 
schadelijke dingen in plaats van aan goede en nuttige 
zaken. Het verstoort de balans van het leven; het heeft een 
negatieve invloed op het werkende leven en leidt tot 
luiheid. De schade van gokken beperkt zich niet alleen tot 
de persoon zelf, maar heeft ook gevolgen voor zijn werk en 
familie. Het verstoort de harmonie binnen het gezin en 
verzwakt de banden met familie, vrienden en verwanten. 
Als gevolg hiervan verliest men zijn reputatie in de 
samenleving en wordt men vervreemd van het leven. 
 
Gewaardeerde Broeders en Zusters! Een andere 
schadelijke gewoonte is het onbeperkte en buitensporige 
gebruik van massamedia en sociale media. Het 
onbezonnen verspreiden van allerlei wanstaltigheden door 
technologie en sociale netwerken, het negeren van 
iemands eer en waardigheid, het negeren van privacy, leidt 
tot persoonlijke, familiale en maatschappelijke schade. 
Onverantwoorde, ondoordachte delingen en verklaringen 
veroorzaken onrust. Daarom moeten we als moslims 
proberen ons te onthouden van zulke schadelijke 
gewoonten die onze religieuze waarden, onze 
familiebanden en de waarden die ons overeind houden 
kunnen ondermijnen en de ontwikkeling en moraal van 
onze jongeren negatief kunnen beïnvloeden. Ik wil mijn 
preek beëindigen met de volgende waarschuwing van 
Allah جل جلاله: "O mensheid! Eet van wat er op aarde is 
toegestaan en rein is, volg niet de voetstappen van de 
shayṭān, want hij is jullie openlijke vijand."4 
 
Redactie & vertaling: Ismail Mercimek 
Islamitische Stichting Nederland (ISN) 

3 Al-Bukhārī, Al-Adab, 80. 
4 Al-Baqara, 2: 160. 


