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نِ الرَّٰحيمِ  حْمه ِ الرَّٰ  بِسْــــــــــــــــــــــمِ الٰلّه
لًا  مَّ نُ عَّ كُمْ اَّيٰكُُمْ اَّحْسَّ وةَّ ليَِّبْلُوَّ يه الْحَّ وْتَّ وَّ لَّقَّ الْمَّ اَّلَّٰذي خَّ

فُورُ  زِيزُ الْغَّ الْعَّ هُوَّ  وَّ
لَّٰمَّ  لَّيْهِ وَّ سَّ ُ عَّ ــــى الٰلَّّ لّٰـَ ِ صَّ سُـــــولُ الٰلَّّ قَّالَّ رَّ   وَّ

اتِ  اذِمِ اللَّٰذَّٰ  أَّكْثِرُوا ذِكْرَّ هَّ
IEDERE ZIEL ZAL DE DOOD PROEVEN 
 
Beste moslims! De dierbare zoon van Rasulullah صلى الله عليه وسلم, 
Ibrahim, was nog maar zestien maanden oud, toen de 
Profeet صلى الله عليه وسلم het nieuws hoorde dat zijn geliefde zoon ziek 
was. De Profeet صلى الله عليه وسلم, die aan het bed van zijn zoon zat, kon 
geen helderheid en levendige blik in de ogen van zijn 
zieke zoon meer zien. Met tranen in zijn ogen keek de 
Profeet صلى الله عليه وسلم naar de langzaam sluitende ogen van zijn 
geliefde zoon. Toen een van de metgezellen die bij hem 
was, verbijsterd zei: “ Jij ook, o Boodschapper van 
Allah?” antwoordde de Boodschapper van Allah terwijl 
hij tranen vergoot: “Dit is genade; de ogen huilen, 
het hart is bedroefd. Maar wij spreken slechts 
woorden waar onze Heer tevreden mee is” en zo gaf 
hij de houding aan die we moeten aannemen tegenover 
de dood. Vervolgens sprak hij tot zijn geliefde zoon: 
“Als de dood niet een vaststaande belofte en een 
waarheid voor iedereen was, en als de 
achterblijvende nooit degenen die voorgingen zou 
ontmoeten, o Ibrahim, zouden we nu veel 
verdrietiger zijn dan wat we nu voelen. We zijn 
werkelijk bedroefd om jou.” 1 
 
Beste broeders en zusters! De dood, het einde van het 
leven, is een realiteit waarmee elke persoon zeker zal 
worden geconfronteerd. Allah جل جلاله heeft herhaaldelijk 
gesproken over de realiteit van de dood in de Qurʾān: 
“Hij (Allah) is het Die de dood en het leven heeft 
geschapen om te beproeven wie van jullie de beste 
is in daden. En Hij is de Almachtige, de 

 
1 Al-Bukhārī, Al-Janāʾiz, 59.  
2 Al-Mulk, 67: 2. 
3 Al-Wāqiʿa, 56: 60. 
4 Al-Nisāʾ, 4: 78. 

Vergevensgezinde.”2 “Wij zijn het Die de dood 
over jullie vaststellen...”3 “Waar jullie ook zijn, de 
dood zal jullie bereiken, zelfs al zijn jullie in een 
machtig en hoog fort!”4 “Ieder ziel zal de dood 
proeven. Wij stellen jullie op de proef met goed en 
kwaad als een onderscheiding. En tot Ons zullen 
jullie worden teruggebracht.”5 
 
Geachte Moslims! De Profeet صلى الله عليه وسلم zei: “Gedenk de 
vernietiger van genot veelvuldig.”6 Dus de dood 
heeft een waarschuwende boodschap voor ons. 
Begrafenisceremonies bieden niet alleen gelegenheid om 
te bidden voor de overledene, maar geven ons ook de 
mogelijkheid om naar onszelf te kijken en ons leven te 
evalueren. Op een dag zal ons tijd opraken en zelfs als 
het slechts een atoomgrootte is, zal elk van onze daden 
beloond worden. Het herinneren van de dood is het 
herinneren aan ons doel van creatie en het besef dat we 
ter verantwoording worden geroepen in het 
hiernamaals. Daarom heeft de Boodschapper van Allah 
 verklaard dat de verstandige gelovige degene is die de صلى الله عليه وسلم
dood vaak gedenkt en zich voorbereidt op het leven na 
de dood.7 Aan de andere kant verklaarde hij dat het 
verkeerd is voor een moslim om de dood te verlangen 
vanwege bepaalde ziekten, beproevingen en pijn.8 
Daarom is het toevlucht nemen tot zelfmoord vanwege 
pijn of door beïnvloeding een grote zonde. 
 
Gerespecteerde gelovigen! Dood is geen einde en 
leegte. Wat de dood betekenisvol maakt, is het bestaan 
van het hiernamaals. Wij gelovigen weten dat we in de 
rij staan voor de dood bij elke geboorte, dat we gasten 
zijn in deze wereld, dat het ware thuis na dit wereldse 
leven het eeuwige hiernamaals is, en dat we op reis zijn 
van Allah naar Allah. Moge Allah جل جلاله ons allen een 
gezegend leven en gezegend heengaan schenken! 
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