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Beste moslims! Nachten als de nacht van Ragha’b
verlichten niet alleen onze donkere nachten, maar ze
verlichten ook nog eens onze ziel en verhelderen ons
verstand. Hier is de nacht van 11 januari, die de drie
maanden aankondigt, de boodschapper van de maand
van Rajab, en de aankondiger van de Ramadan, de
maand die ons met de Qur’an verbindt. Wanneer de
drie heilige maanden aanbraken, deed de Boodschapper
van Allah # de volgende du%* “O Allah! Zegen ons
in de maanden van Rajab en Sha‘bin, en laat ons
de maand Ramadan bereiken!”!

Beste broeders en zusters! Deze nacht is de
vooravond van de drie maanden die ons omhullen met
een spiritueel klimaat, onze harten verfrissen en onze
geest helder maken. Ragha’ib is de meervoudsvorm van
het woord "raghba", wat verlangen, wens, ambitie en
passie betekent, het is een gezegende nacht die ons de
mogelijkheid biedt om onze tockomstige verlangens,
wensen en passies te evalueren. Het is een gelegenheid
voor zelfreflectie op onze onbeperkte verlangens, nooit
eindigende wensen, overweldigende passies en de

inspanningen die we leveren.

Geachte Moslims! Vandaag is een van de grootste
problemen van de mensheid dat hij zijn verlangens niet
kan beteugelen, zijn wensen niet kan intomen, zijn
passies niet kan temmen, zijn verlangen niet naar Allah
kan richten en zijn drang naar macht, rijkdom en lust

niet kan beheersen. Onze Verheven Heer verklaart in

! Tabarini, al-Muf§am al-Awsat, IV, 189. Musnad Ahmad, I, 259.
2 Al-Hashr, 59: 18. Al-Mutaffifin, 83: 1-3.

het vers dat ik aan het begin van mijn preek heb
gereciteerd: “O jullie die geloven! Vrees Allah en laat
iedere ziel kijken naar wat het vooruit heeft
gestuurd voor morgen! En vrees Allah, want Allah
is op de hoogte van alles wat jullie doen.” > Deze
nacht herinnert ons eraan dat het leven als een rivier
stroomt naar de oneindige oceaan van ontmoeting en
nuttige daden die in
Allahs

achterblijven. Het is een gezegende tijd om ons te helpen

dat alleen goede en

overeenstemming  zijn met welbehagen,

ons terug te trekken van de eindeloze verlangens en

begeerten van onze ego's en onszelf te herontdekken.

Geachte moslims! Onze Almachtige Allah vertelt ons
gedurende ons hele leven waar we ons op moeten
richten en waar we ons naartoe moeten wenden:
“Wanneer jij dan een taak volbracht hebt, streef
dan verder. En richt jouw verlangen tot jouw
Heer.” Dus laat onze verlangens alleen naar Hem
uitgaan, zodat elke nacht een Ragh#’ib-nacht wordt.
Laten we nu, aan de vooravond van deze gezegende
periode, onze harten openstellen voor Allahs genade en
onze harten vrede schenken. Moge Hij het gemakkelijk
maken om ons te bevrijden van de zware lasten op onze
schouders die onze ruggengraat buigen. Moge jullie
verlangen altijd gericht zijn op het goede, het juiste en

het mooie. Moge jullie een gezegende nacht van

Ragha’ib hebben.
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3 Al-Sharh, 94: 7-8.



