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نِ الرَّٰحيمِ  حْمه ِ الرَّٰ  بِسْــــــــــــــــــــــمِ الٰلّه
هُمْ ف ابهُُمْ وَّ بَّ للِنَّٰاسِ حِسَّ فْلَّة   ياقِْتَّرَّ مُعْرِضُونَّ  غَّ  

لَّٰمَّ  لَّيْهِ وَّ سَّ ُ عَّ ــــى الٰلَّّ لّٰـَ ِ صَّ سُـــــولُ الٰلَّّ قَّالَّ رَّ   وَّ
ى، بِئْسَّ  الْمُنْتَّهَّ أَّ وَّ بْدَّ نَّسِيَّ الْمَّ ا، وَّ لَّهَّ ا وَّ هَّ بْدٌ سَّ بدُ عَّ بِئْسَّ الْعَّ

الْبِلَّى  قابِرَّ وَّ نَّسِيَّ المَّ تَّا، وَّ عَّ ى وَّ بْدٌ بَّغَّ بْدُ عَّ  الْعَّ
 
ZELFREFLECTIE 
 
Beste moslims! Dagen gaan voorbij. Het leven stroomt 
als water door onze vingers. We verbruiken snel de tijd 
die ons geschonken is. In de verzen die ik heb gelezen, 
zegt onze Allah جل جلاله het volgende: “De dag waarop de 
mensen verantwoording zullen afleggen nadert 
snel, terwijl zij zich in onachtzaamheid afwenden 
van de waarheid.”1 In de ḥadīth die ik heb gelezen, 
zegt de Boodschapper van Allah صلى الله عليه وسلم als volgt: “Hoe 
ongelukkig is degene die onachtzaam is, zijn leven 
verspeelt en vergeet waar hij vandaan komt en 
waar hij naartoe gaat! O, hoe ongelukkig is degene 
die zondigt en de grenzen overschrijdt, en de 
begrafenissen en het vergaan onder de aarde 
vergeet!”2 
 
Beste broeders en zusters! De vreugde van geboorte 
en de droefheid van dood zijn even reëel. Bij elke adem 
die we nemen, komen we een beetje dichter bij die grote 
dag. Dagen, maanden en jaren vliegen voorbij. Elk 
gevallen blad van de kalender betekent het einde van ons 
levenskapitaal. Zo is het leven! We denken dat het altijd 
zal doorgaan, maar plotseling komt het onvermijdelijke 
einde. Als je jezelf vindt in een doodskist, realiseer je je 
dat alles voorbij is. Wat maakt het uit! Het is gebeurd, 
en wat er is geleefd, is geregistreerd. 
 
Geachte Moslims! In de Qurʾān staat geschreven: 
“Uiteindelijk zal op die dag aan u rekenschap 
worden gevraagd over alle gunsten.”3 Ja! Er is een 

 
1 Al-Anbiyāʾ, 21: 1. 
2 Al-Tirmidhī, Ṣifat al-Qiyāma, 17.  

boekhouding voor ons leven dat onze Heer ons heeft 
toevertrouwd. Elk geteld adem, onze gezondheid, de 
zegeningen van de wereld, elk heeft zijn eigen 
verantwoording. Er is een boek van daden dat elk detail 
zal vastleggen, er is een onfeilbare weegschaal die zal 
worden opgericht, er zijn getuigen die de waarheid 
nauwkeurig zullen verklaren. Op die dag zal zelfs de 
kleinste goedheid of slechtheid zeker zijn beloning 
vinden. Iedereen zal precies krijgen wat ze verdienen. 
 
Gerespecteerde gelovigen! In deze dagen waarin we 
weer een jaar van ons leven achterlaten, laten we onszelf 
beoordelen voordat we worden beoordeeld. Laten we 
naar het woord van onze Heer luisteren: “Op die dag 
zal aan de mens worden verteld wat hij heeft 
gedaan en wat hij heeft nagelaten.”4 Laten we onze 
eigen gewetenrechtbanken oprichten voordat het grote 
gerechtshof wordt opgericht. Laten we naar onszelf 
kijken in de spiegel van de waarheid. De wereld is een 
oord van beproeving en het leven heeft geen herhaling. 
De Almachtige zal ons verantwoordelijk houden voor 
wat we hebben gedaan en wat we niet hebben gedaan. 
Dus laten we onszelf snel confronteren en voorbereiden 
op het hiernamaals. Laten we elk soort verboden, kwaad 
en schending van de rechten van anderen vermijden. 
Laten we berouw tonen voor onze fouten en zonden en 
toevlucht zoeken in de genade van de Genadevolle. De 
Qurʾān en de Sunnah, geloof en aanbidding, 
deugdzame daden en goede moraal mogen ons leven 
leiden. Moge Allah ons allen een goed leven schenken.  
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3 Al-Takāthur, 102: 8. 
4 Al-Qiyāma, 75: 13. 


