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Datum: 29-12-2023 (vereenvoudigde samenvatting) 
نِ الرَّٰحيمِ  حْمه ِ الرَّٰ  بِسْــــــــــــــــــــــمِ الٰلّه

هُمْ ف ابهُُمْ وَّ بَّ للِنَّٰاسِ حِسَّ فْلَّة   ياقِْتَّرَّ مُعْرِضُونَّ  غَّ  
لَّٰمَّ  لَّيْهِ وَّ سَّ ُ عَّ ــــى الٰلَّّ لّٰـَ ِ صَّ سُـــــولُ الٰلَّّ قَّالَّ رَّ   وَّ

ى، بِئْسَّ  الْمُنْتَّهَّ أَّ وَّ بْدَّ نَّسِيَّ الْمَّ ا، وَّ لَّهَّ ا وَّ هَّ بْدٌ سَّ بدُ عَّ بِئْسَّ الْعَّ
قابِرَّ  نَّسِيَّ المَّ تَّا، وَّ عَّ ى وَّ بْدٌ بَّغَّ بْدُ عَّ الْبِلَّى الْعَّ   وَّ

 
ZELFREFLECTIE 
 
Beste broeders en zusters, Allah جل جلاله zegt het volgende: 
“De dag waarop de mensen verantwoording zullen 
afleggen nadert snel, terwijl zij zich in 
onachtzaamheid afwenden van de waarheid.”1 In 
een ḥadīth zegt de Boodschapper van Allah صلى الله عليه وسلم: “Hoe 
ongelukkig is degene die onachtzaam is, zijn leven 
verspeelt en vergeet waar hij vandaan komt en 
waar hij naartoe gaat! O, hoe ongelukkig is degene 
die zondigt en de grenzen overschrijdt, en de 
begrafenissen en het vergaan onder de aarde 
vergeet!”2 In deze dagen waarin we weer een jaar van 
ons leven achterlaten, laten we onszelf beoordelen 
voordat we worden beoordeeld. Laten we naar onszelf 
kijken in de spiegel van de waarheid. De wereld is een 
oord van beproeving en het leven heeft geen herhaling. 
De Almachtige zal ons verantwoordelijk houden voor 
wat we hebben gedaan en wat we niet hebben gedaan. 
Dus laten we onszelf snel confronteren en voorbereiden 
op het hiernamaals. Laten we elk soort verbod, kwaad 
en schending van de rechten van anderen vermijden. 
Laten we berouw tonen voor onze fouten en zonden en 
toevlucht zoeken in de genade van de Genadevolle. 
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1 Al-Anbiyāʾ, 21: 1. 

 

2 Al-Tirmidhī, Ṣifat al-Qiyāma, 17. 


