
 
 

 

DATUM: 08.12.2023 
 

حْمٰنِِ  اٰللِِّ  بِسْــــــــــــــــــــــمِِ حيمِِ  الرَّ  الرَّ
 

ي بَن ٖٓ مْنَاِ كَرَّ وَالْبَحْرِِِِِوَلَقَدِْ ِ الْبرَ ِ فيِِ وَحَمَلْنَاهُمِْ اٰدمََِ

نِِْ مِمَّ يرٍِ كَثٖٓ عَلٰىِ لْنَاهُمِْ وَفَضَّ الطَّي ِبَاتِِ مِنَِ وَرَزَقْنَاهُمِْ

ِ
ࣖ
يلاً  خَلَقْنَاِتفَْضٖٓ

 

ُِ  صَلَّـــــى  اللَِِّّ  رَسُـــــولُِ  وَقَالَِ   :سَلَّمَِ  وَِ عَلَيْهِِ  اللَّّ
ِأبََاكُمِْوَاحِدٌ،ِألَاَِِ ِرَبَّكُمِْوَاحِدٌ،ِوَإِنَّ يَاِأيَُّهَاِالنَّاسُ،ِألَاَِإِنَّ

عَلٰىِِ ِ لِعَجَمِى ٍ وَلاَِ ِ، أعَْجَمِى ٍ عَلٰىِ ِ لِعرََبىِ ٍ فَضْلَِ لاَِ

ِبالتَّقْوىِ عَرَبىِ ٍِ  .ِ.إلا 

De Afscheidspreek van De Profeet en 
Mensenrechten 
 
Beste Gelovigen!  
 
Allah de Verhevene heeft de mens geschapen en 
hem tot de meest geerde schepsel verheven. Het 
grootste bewijs hiervoor is dat Allah de mens als 
kalief op aarde heeft aangesteld, hem boven vele 
andere wezens heeft verheven en hem 
verantwoordelijkheden heeft opgelegd. Allah(swt) 
drukt dit als volgt uit: "En voorzeker, Wij hebben 
de kinderen van Adam waardigheid, eer en 
genade geschonken en Wij hebben hen over land 
en zee gedragen, hun goede voorzieningen 
geschonken en hen verheven boven de meeste 
van Onze schepselen." 
 
Dierbare Broeders!  
 
Alle mensen op aarde, ongeacht taal, ras, kleur, 
geslacht, nationaliteit of sociale status, zijn 
eerbiedwaardige wezens met het recht op leven. 
Het is niet acceptabel volgens onze religie om 
anderen uit te sluiten, te minachten of te 
domineren vanwege de verschillen die iemand 
onvrijwillig heeft. Deze verschillen zijn gegeven om 
te ontmoeten en te verenigen, niet om te scheiden 
en onszelf als superieur te beschouwen. 
 
Beste Moslims!  
 
In zijn afscheidspreek benadrukte de 
Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) de 
bescherming van het leven, de religie, het 
verstand, de eer, het nageslacht en het bezit van 

de mens. Eeuwen geleden heeft onze 
meester(vzmh), met zijn beknopte uitdrukkingen, 
de basis gelegd voor de Universele Verklaring van 
de Rechten van de Mens. De wereldstaten, die 
verenigd waren rondom de principes die onze 
meester(vzmh) in deze preek benadrukte, hebben 
na de tweede wereldoorlog de Universele 
Verklaring van de Rechten van de Mens 
ondertekend waarmee deze rechten onder 
bescherming zijn genomen.  
 
Waarde Broeders!  
 
Hoewel de regels van de mensenrechten zijn 
ondertekend, hebben ze geen betekenis zolang ze 
niet volledig worden toegepast. Terwijl sommige 
gebieden de nadruk leggen op deze regels, wordt 
elders voor de ogen van de wereld kinderen 
gedood, mensen aan honger en tekorten 
overgelaten, en deze regels worden alleen gevolgd 
door de staten die ze hebben vastgesteld en 
ondertekend. Dit duidt erop dat deze regels niet 
worden toegepast of selectief worden toegepast 
op basis van plaats en personen. Vooral vandaag, 
als we naar het Midden-Oosten kijken, zien we dat 
rechten die van vitaal belang zijn voor mensen in 
de loop van de geschiedenis zijn afgesleten en zelfs 
onhoudbaar zijn geworden. Onschuldige kinderen, 
vrouwen en ouderen zonder enige relatie met 
wapens en oorlog hebben hun recht op leven voor 
de ogen van de wereld verloren. 
 
Beste Gelovigen!  
 
In deze dagen waarin alle rechten van de mens 
worden geschonden, hoop ik dat de hele mensheid 
wordt verlost van de vloek van het geweld, 
ongeacht tegen wie het gericht is, en ik hoop op 
een rechtvaardige wereld waarin alle mensen 
handelen volgens recht en gerechtigheid. Ik sluit 
mijn preek af met de woorden van de Profeet 
(vrede zij met hem): "O mensen! Weet, voorwaar: 
jullie Heer is één, en voorwaar, jullie vader is één. 
Jullie zijn allemaal kinderen van Adam en Adam is 
gemaakt van aarde. De Arabier heeft geen 
superioriteit over de niet-Arabier en de niet-
Arabier heeft geen superioriteit over de Arabier, 
de rode heeft geen superioriteit over de zwarte en 
de zwarte heeft geen superioriteit over de rode. 
Superioriteit ligt alleen in vroomheid en het 
vrezen van Allah. Degene onder jullie die het 
meest waardevol is bij Allah, is degene die het 
meest Godvrezend is." 


