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نِ الرَّٰحيمِ  حْمه ِ الرَّٰ  بِسْــــــــــــــــــــــمِ الٰلّه
لْ يَّسْتَّوِي الَّٰذِ  الَّٰذِ  يَّعْلَّمُونَّ  ينَّ قُلْ هَّ ا ؕ  يَّعْلَّمُونَّ  لَّ  ينَّ وَّ  انَِّٰمَّ

كَّٰرُ  الَّْلْبَّابِ  اُولُ۬وا يَّتَّذَّ  

 ِ سُـــــولُ الٰلَّّ قَّالَّ رَّ لَّٰمَّ وَّ لَّيْهِ وَّ سَّ ُ عَّ ــــى الٰلَّّ لّٰـَ صَّ   

قَّ فْضَّ أَّ  دَّ رْءُ المُسْ ةِ أَّ لُ الصَّٰ لَّٰمَّ المَّ عَّ لِٰمُهُ أَّ نْ يَّتَّ اهُ  خَّ لِمُ عِلْمًا، ثُم يُعَّ
 المُسلِمَّ 

DE WAARDE DIE DE ISLAM AAN DE 
LERAAR GEEFT 
 
Beste moslims! De Islam hecht veel waarde aan het 
verwerven en onderwijzen van kennis. Het feit dat het 
eerste geopenbaarde vers van ons heilige boek, de 
Qur’ān, "Lees" is, benadrukt dit duidelijk voor ons. Met 
het gebod "Lees" nodigt onze verheven Heer ons uit om 
het universum en alle creaties te lezen en te begrijpen in 
het licht van openbaring. Daarom is het voor alle 
moslims, ongeacht leeftijd, geslacht of plaats, verplicht 
om kennis te vergaren. 
 
Kennis is een waardevolle schat die de mensheid op alle 
gebieden leidt. De mens kent zichzelf door kennis. Hij 
leert Allah ُصلى الله عليه وسلم kennen door kennis. Met kennis begrijpt 
hij de boodschappen van Allah. Hij vat het doel en de 
wijsheid van het bestaan samen met kennis. Hij 
disciplineert zijn ziel met kennis. Hij leert waarheid, 
rechtvaardigheid, moraliteit, deugdzaamheid en het 
goede met kennis. Hij vervult zijn 
verantwoordelijkheden en plichten als dienaar van zijn 
Schepper met kennis. 
 
Geachte Moslims! Een van de belangrijkste elementen 
die individuen en samenlevingen in staat stellen om op 
materieel en spiritueel gebied vooruitgang te boeken, is 
kennis. Ons gemeenschappelijke doel als individu en als 
gemeenschap is het voortbrengen van goede generaties 
op materieel en spiritueel gebied. De weg naar een 

 
1 Al-Zumar, 39: 9. 
2 Ibn Mājah, Al-Muqaddima, 17. 

zekere toekomst gaat gepaard met kennis en wijsheid. 
Daarom heeft kennis altijd bestaan in elke beschaving en 
is het de belangrijkste reden voor haar bestaan. 
 
Beste broeders en zusters! Allah جل جلاله prijst de mensen 
van kennis in het volgende vers: “Zeg: ‘Zijn degenen 
die weten gelijk aan degenen die niet weten?’ 
Voorwaar, het zijn slechts de mensen van begrip 
die er lering uit trekken.” 1 Ook onze geliefde Profeet 
Mohammed صلى الله عليه وسلم verklaart dat hij als een onderwijzer is 
gezonden door te zeggen: “Ik ben slechts als leraar 
gezonden” 2 en zo de waarde van geleerden benadrukt 
en zichzelf ook als leraar beschouwt. 
 
Gerespecteerde Gelovigen! Moslims door de 
geschiedenis heen hebben het altijd als een grootse eer 
beschouwt om de ummah te zijn van zo'n profeet صلى الله عليه وسلم. Zij 
hechtten daarom grote waarde aan kennis en 
geleerdheid. De uitspraak van Ali (ra), “Ik zal veertig jaar 
slaaf zijn van degene die me een letter leert”, bevestigt dit 
feit. Onze leraren en imams in moskeeën, die belast zijn 
met het onderwijs van onze kinderen aan wie we onze 
toekomst zullen toevertrouwen, vervullen een zeer 
belangrijke en heilige taak in dit opzicht. 
 
Bij deze gelegenheid wil ik met dankbaarheid onze 
geleerden en leraren gedenken die de Islam aan ons 
uitleggen, die met hun kennis en wijsheid nuttig zijn 
voor de ummah van Mohammed صلى الله عليه وسلم. Moge Allah جل جلاله zij 
die nog leven een gezegend leven schenken, en zij die zijn 
overleden genadig zijn. Ik eindig mijn khuṭba met de 
volgende woorden en advies van de Profeet صلى الله عليه وسلم: “... De 
meest voortreffelijke vorm van liefdadigheid is dat 
een moslim kennis vergaart en het anderen leert.”3 
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