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2 I A b fih i ST s Y
DE AKHLAQ VAN DE BOODSCHAPPER VAN
ALLAH: DE QUR’AN

Beste moslims! In een vers zegt Allah # het volgende:
“O mensen, voorzeker, er is een vermaning van
jullie Heer tot jullie gekomen en een genezing voor
wat in jullie harten is, en leiding en
barmhartigheid voor de gelovigen.” Volgens een
overlevering zei de Profeet # het volgende: “Degene
die niets van de Qu»’an in zijn hart heeft is als een

verwoest huis.”?

Beste broeders en zusters! De Qurin is het laatste
goddelijke boek dat is geopenbaard aan alle mensen, en
het heeft als voornaamste doel het vormgeven van het
geloof, de houding en het gedrag van mensen in het
wereldse leven met een bewustzijn van dienaarschap
voor Allah #. De Geliefde Profeet £ heeft de Qur7n
niet alleen verkondigd, maar heeft ook de voorschriften
van dit goddelijke boek in zijn leven toegepast. Met een
volledige harmonie en overeenstemming tussen zijn
levenswijze en de Qur’in, heeft de Profeet ¥ de reden
van zijn zending als volgt uitgedrukt: “Ik ben slechts
gezonden om het goede karakter te voltooien.”* De
Verheven Heer benadrukt ook: “Jij bent zeker van

een subliem karakter.” %

Zoals te zien is, benadrukt de Quran de goede akblag
van de Profeet # en dat ons leven zich moet centreren
rond de Qur%n. ‘A’isha (moge Allah tevreden met haar
zijn) vertelde aan iemand die geinteresseerd was in het

Yanus, 10: 57.
2Musnad Ahmad, I, 223.
3 Musnad Ahmad, II, 381.

karakter van de Profeet %, dat zijn karakter de Qurin

‘was.

Geachte Moslims! De Quran is een advies aan
degenen die het Hiernamaals ontkennen of die zich niet
bewust zijn van hun verantwoordelijkheid tegenover
Allah. De Qur’an is een genezing voor de spirituele en
morele kwalen in de harten van elk individu. Voor een
gelovige die de Qurin als gids neemt, zal eeuwige
verlossing verzekerd zijn. De dialoog en relatie met de
Qur'an vormen de kern van deze zaak. Iemand die geen
band heeft met de Qur'an is als een verwoest huis. De
opbouw van het hart kan alleen worden bereikt door
geloof en de toepassing van het geloof, met de Qurin
als leidraad. De versiering van het hart en de ziel wordt
gevormd door de juiste overtuiging en een sterke
geloofsleer. Een leven in vrede en tevredenheid is alleen
mogelijk door het naleven van morele waarden. Daarom
is de Qur’an, die ons al deze aspecten biedt en ons naar

het eeuwige succes leidt, het grootste geschenk dat we

hebben.

Gerespecteerde Gelovigen! In elk woord en elke
handeling moeten we het voorbeeld van de Profeet &
volgen. Laat ons in onze reis van aanbidding de bevelen
van de Qur7n volgen en de verboden vermijden, zodat
ons geloof kan groeien en ons uiteindelijke
toevluchtsoord het paradijs zal zijn. Onthoud dat “de
meest waarheidsgetrouwe woorden die van Allah's
boek zijn, en dat de beste leiding de leiding van

Mohammed #” is’
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