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نِ الرَّٰحيمِ  حْمه ِ الرَّٰ  بِسْــــــــــــــــــــــمِ الٰلّه
صْرِِۙ ﴿ الْعَّ انَّ لَّفِ ١وَّ نْسَّ نُوا ينَّ الَّٰذِ  الَِّْٰ  ﴾٢﴿ خُسْر   ي﴾ انَِّٰ الِْْ   اهمَّ
مِلُوا عَّ اتِ  وَّ الحَِّ وْا الصَّٰ اصَّ تَّوَّ قِٰ  وَّ وْا باِلْحَّ اصَّ تَّوَّ بْرِ  وَّ ﴾٣﴿ بِالصَّٰ  

لَّٰمَّ  لَّيْهِ وَّ سَّ ُ عَّ ــــى الٰلَّّ لّٰـَ ِ صَّ سُـــــولُ الٰلَّّ قَّالَّ رَّ  وَّ
اغُ   رَّ الْفَّ ة ُ وَّ حَّٰ ثِيرٌ مِنَّ النَّٰاسِ؛ الصِٰ ا كَّ غْبُونٌ فِيهِمَّ تَّانِ مَّ  نِعْمَّ

 
LEVENSKAPITAAL 
 
Beste moslims! In sūrat al-ʿAṣr zegt Allah جل جلاله het 
volgende: “Bij de tijd! Voorwaar, de mens is zeker 
verloren, behalve degenen die geloven en goede 
daden verrichten en elkaar aansporen tot waarheid 
en elkaar aansporen tot geduld.”1 Volgens een ḥadīth 
zei de Profeet صلى الله عليه وسلم het volgende: “Er zijn twee gunsten 
waarvan de meeste mensen de waarde niet weten: 
gezondheid en vrije tijd.”2  
 
Beste broeders en zusters! Allah جل جلاله heeft ons een korte 
tijd toegewezen voor onze aardse beproeving. Wij 
noemen deze tijd “het leven”. Een leven dat doelloos 
wordt doorgebracht, kan niet als leven worden 
beschouwd. Het echte leven is een leven gevuld met 
goedheid en schoonheid, een leven versierd met 
menselijkheid en morele deugden, een leven doordrenkt 
met het bewustzijn van vertrouwen en 
verantwoordelijkheid, verrijkt met geloof en goede 
daden. Allah جل جلاله zegt: “Hij heeft de dood en het leven 
heeft geschapen, zodat Hij jullie kan beproeven wie 
van jullie de beste daden verricht.”3 Zo laat Hij ons 
zien dat dit levenskapitaal dat Hij ons heeft geschonken, 
een middel kan zijn voor eeuwig succes. 
 
Een werelds leven kan als welbesteed worden 
beschouwd als het is verrijkt met geloof en goede daden. 
Deze korte tijd die ons is gegeven, moet worden benut 
met het besef van een toevertrouwing en 

 
1 Al-ʿAṣr, 103: 1-3. 
2 Al-Bukhārī, 6412. 

verantwoordelijkheid, met geloof en goede daden, zodat 
het een middel kan worden voor eeuwig geluk. 
 
Geachte Moslims! Allah ُجل جلاله biedt ons voortdurend 
kansen om ons leven zinvoller en beter te maken. Elke 
dag, elke week, elke maand en elk jaar dat snel 
voorbijgaat, vertegenwoordigt een van deze kansen. Het 
is een gelegenheid voor ons om een nieuw begin te 
maken in het leven, om een schone lei te starten. Het is 
een kans om onze intenties te zuiveren, nobele doelen te 
stellen en goede plannen te maken. Het is een 
gelegenheid om onszelf te evalueren, onze fouten te 
herzien en berouw te tonen voor onze zonden. 
 
Gerespecteerde Gelovigen! De Boodschapper van 
Allah صلى الله عليه وسلم benadrukte het belang van gezondheid voordat 
ziekte ons treft, van vrije tijd voordat we druk bezig zijn, 
van jeugd voordat ouderdom intreedt, en van rijkdom 
voordat armoede ons overvalt. Deze kans om het meeste 
te halen uit ons meest waardevolle kapitaal, ons leven, 
moet met bewustzijn, verantwoordelijkheid en 
oprechtheid worden benut. 
 
Moge de Allah جل جلاله ons een gezegend leven schenken. Ik 
beëindig mijn preek met deze duʿāʾ: O Allah, maak de 
dagen die voor ons liggen beter dan de dagen die we 
hebben geleefd. Maak de goede daden die we zullen 
verrichten beter dan de daden die we hebben verricht. 
En maak onze laatste dag, de dag waarop we U 
ontmoeten, de beste van onze dagen. 
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3 Al-Mulk, 67: 2. 


