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ِِبِسْــــــــــــــــــــــمِِ نِِِالٰلّه حْمه ح۪يمِِِالرَّٰ  الرَّٰ

قُونََِِّۙ بِٰهِمِْيُرْزَّ ِرَّ َٓاءٌِعِنْدَّ اتًاِۜبَّلِْاَّحْيَّ اَّمْوَّ ِِ ب۪يلِِالٰلّه ِقُتِلُواِف۪يِسَّ ِالَّٰذ۪ينَّ بَّنَّٰ ِتَّحْسَّ لََّ وَّ
يهُمُِ اهته َٓاِ بمَِّ ِ مِنِِِْفَّرِح۪ينَّ بِهِمِْ قُواِ يَّلْحَّ لَّمِْ ِ بِالَّٰذ۪ينَّ ِ بْشِرُونَّ يَّسْتَّ وَّ فَّضْلهَِِ۪ۙ مِنِْ ُِ الٰلّه

نُونَِّ  ِهُمِْيَّحْزَّ لََّ لَّيْهِمِْوَّ وْفٌِعَّ ِخَّ لْفِهِمَِْۙاَّلََّٰ  ِ.خَّ

سُولُِِقَّالَِّ ِِرَّ لَّٰىِِالٰلّه ُِِصَّ لَّيْهِِِالٰلّه لَّٰمَِِّعَّ سَّ ِ:وَّ
َِّ الْ لىِ عَّ اِ مَّ لَّهُِ وَّ نْيَّا،ِ الدُٰ إلىِ ِ يَّرْجِعَّ أنِْ ِ يُحِبُٰ نَّٰةَِّ الجَّ يَّدْخُلُِ دٌِ أحَّ اِ مِنِْمَّ رْضِِ

يْءِ  ِِِشَّ اِيَّرَّىِِِإلََِّٰ ِلمَِّ ات  رَّٰ ِمَّ شْرَّ ِعَّ نْيَّاِفَّيُقْتَّلَّ ِإلىِالدُٰ نَّٰىِأنِْيَّرْجِعَّ يَّتَّمَّ هِيدُ،ِوَّ الشَّٰ
ةِِ ِالْكَّرامَّ  .مِنَّ

MARTELAARSCHAP (AL-SHAHĀDA) EN 
VETERANENSCHAP (AL-GHUZĀT) IN DE 
ISLAM 

 
Bij Allah جل جلاله heeft elke persoon een waarde en een rang. 
De positie van het profeetschap is de hoogste van deze 
rangen. Een andere rang tussen deze hoogste rangen die 
Allah جل جلاله aan de mensheid heeft geschonken, is 
"martelaarschap" (al-shahāda). Een martelaar is iemand 
die zijn leven omwille van zijn religie, vaderland en 
heilige waarden opoffert. Het woord "martelaar" 
(shahāda) is afgeleid van het woord "getuige zijn". Dit 
omdat ze getuige zijn van het feit dat ze het Paradijs 
zullen binnengaan en speciale gunsten zullen ontvangen 
in de aanwezigheid van Allah جل جلاله. Zoals te zien is in het 
vers dat ik aan het begin heb gereciteerd, zegt Allah جل جلاله 
het volgende: “En denk van hen die op het van Allah 
gedood worden niet dat zij dood zijn; zij zijn juist 
levend bij hun Heer, waar in hun onderhoud 
wordt voorzien, terwijl zij zich verheugen over wat 
Allah hun van Zijn genade geeft en zich verblijden 
dat de achterblijvers die zich nog niet bij hen 
gevoegd niets te vrezen hebben noch bedroefd 
zullen zijn. Zij die nog niet bij hen zijn aangesloten, 
maar binnenkort zullen komen, zonder vrees of 
verdriet.”1 Ook onze geliefde Profeet صلى الله عليه وسلم heeft op de 
verhevenheid van het martelaarschap gewezen met zijn 
volgende woorden: “Niemand die het Paradijs 
betreedt, verlangt terug te keren naar de wereld, 
want alles wat op aarde is, is daar aanwezig. Maar 

 
1 Āl ʿImrān, 3: 169-170. 

de martelaar is anders. Vanwege de beloningen die 
hij heeft ontvangen, hoopt hij tien keer opnieuw 
op de aarde terug te keren en weer een martelaar te 
worden.”2  
 
Waardevolle Moslims! 
Zijn het bevel van onze Heer en deze prachtige 
profetische aankondiging dan geen prachtige 
aanwijzingen voor de waarde van de martelaar (shahīd) 
bij Allah en voor de giften die hij in het hiernamaals zal 
ontvangen? Onze Profeet صلى الله عليه وسلم, zijn voortreffelijke 
metgezellen en onze heldhaftige voorouders die hen als 
voorbeeld namen, zijn altijd gedreven geweest en 
hebben zich altijd ingespannen om deze verheven staat 
te bereiken. Puur voor Allah جل جلاله, voor de verheerlijking 
van Zijn naam, zijn zij omwille van hun land, van hun 
bevolking en voor alle heilige waarden van front naar 
front gerend en hebben zij hun leven op het spel gezet. 
 
Beste Broeders en Zusters! 
Onze voorouders hebben hun plicht op de best 
mogelijke manier vervuld; sommigen zijn martelaars 
(shuhadāʾ), terwijl anderen veteranen zijn gebleven en 
hun heldendaden met ons hebben gedeeld. Geen van 
hen is vandaag bij ons, maar er is iets wat wel bij ons is: 
onze religie, ons geliefde vaderland dat is bewaterd met 
het bloed van onze voorouders, en onze waarden. 
Misschien zijn we nu in een ander land, op andere 
plaatsen temidden van verschillende culturen. Maar we 
hebben taken te vervullen en verantwoordelijkheden te 
dragen die op ons rusten. Voor alles moeten denken aan 
onze voorouders en hun erfenis. We moeten hen altijd 
met goedheid en dankbaarheid herinneren. We moeten 
onze kinderen en kleinkinderen leren wat het betekent 
een vaderland te hebben. We mogen onze religie, taal, 
cultuur en onze heilige waarden niet vergeten; we 
moeten deze waarden leven en laten leven. We mogen 
de integriteit van ons land, de vrede binnen ons volk en 
de eenheid en solidariteit niet laten verstoren door 
degenen die dat wel proberen. We moeten weten dat 
zolang we de overtuiging koesteren die onze voorouders 
hebben omarmd, er geen doel is dat we niet kunnen 

2 Al-Bukhārī, Al-Jihād, 21. 
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bereiken, er geen taak is die we niet kunnen volbrengen 
en er geen probleem is dat we niet kunnen overwinnen. 
Met deze gelegenheid herdenken we al onze martelaren 
(shuhadāʾ) en veteranen (ghuzāt) met waardering en 
dankbaarheid. Ik sluit mijn preek af met de volgende 
ḥadīth van onze Profeet صلى الله عليه وسلم: “Wie met oprechtheid 
Allah om martelaarschap vraagt: Allah zal hem 
zelfs als hij in zijn bed sterft de rang van 
martelaren doen bereiken.”3 
 
Beste gelovigen, wij vragen Allah’s barmhartigheid voor 
onze broeders en zusters die bij de aardbeving van 
Marokko en de overstroming in Libië om het leven zijn 
gekomen. En wij wensen een spoedig herstel voor de 
gewonden, en geduld en kracht voor hun familieleden, 
āmīn. Na afloop van het jumuʿa-gebed wordt er geld 
ingezameld voor hulp in de rampgebieden; moge Allah 

jullie hulp accepteren, āmīn. 
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3 Aḥmad ibn Ḥanbal, Al-Musnad, 4, 336. 


