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HET BELANG VAN HET LEREN VAN DE
QUR’AN EN MOSKEELESSEN

Beste moslims! De Qur%n is het woord van Allah, ons
heilige boek en de meest prachtige woorden. De Qurin
is een gids, een genezing voor bedroefde harten en een
bron van overvloed en zegen in dorre tijden. Zo zegt
Allah % in een vers het volgende: “O mensheid! Er is
tot jullie een goede raad gekomen van jullie Heer
waarin zich genezing bevindt voor jullie harten, en
Leiding en een Genade voor de gelovigen.”' Daarom
onderwijst de Qur’an ons niet alleen de wijsheid van ons
bestaan en het doel van ons leven, maar geeft het ook
aan dat het leven betekenis vindt in geloof en dat de
verheffing van de mens komt door aanbidding. Het
biedt troost, genezing en genade aan onze beklemde

harten.

Beste broeders en zusters! De Quran is het grootste
geschenk van Allah aan de gelovigen en het kostbaarste
erfstuk dat de geliefde Profeet # ons heeft nagelaten.
Daarom zou het lezen, begrijpen en op de juiste manier
in praktijk brengen van de Qur"an de kern van ons leven
moeten zijn. Ons grootste streven zou moeten zijn om
onze dierbare kinderen kennis te laten maken met de
spiritualiteit van de Qur%n, hen te onderwijzen over de
boodschappen, wat halal en haram is. Onze kostbare
kinderen zijn immers een waardevol geschenk van Allah
aan ons. Het is onze verantwoordelijkheid om hen te
koesteren en hen te laten groeien volgens de leiding van
de Quran en de Sunnahb van de Profeet . We dienen
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hen op te voeden tot dienaren van Allah, leden van de
gemeenschap van de Profeet #, en hen voorbereiden
om nuttig te zijn voor de maatschappij en de mensheid
als geheel. Zoals de Profeet ¥ heeft gezegd: “Geen
enkele vader of moeder heeft hun kind een mooier
geschenk gegeven dan een goede opvoeding.”?

Geachte Moslims! We beginnen aan een nieuw
schooljaar waarin we hopen bij te dragen aan het
opvoeden van deugdzame generaties. Onze kinderen
zullen in contact komen met de Qur%n, de levensstijl
van de Profeet #, onze cultuur en waarden. De
moskeeén die aan de Islamitische Stichting Nederland
(ISN) zijn verbonden, zullen opnieuw een plek worden
waar duizenden kinderen deze waarden zullen leren.
Onze kinderen zullen de kans krijgen om Allah beter te
leren kennen, geloof in hun harten te planten en kennis
te maken met de Qu7%n en het leven van de Profeet £.
Ze zullen de atmosfeer van de moskeeén ervaren en
gebeden leren om hun geest en zuivere natuur te

beschermen tegen zonden.

Gerespecteerde Gelovigen! Laten we ervoor zorgen
dat onze geliefde kinderen kennis maken met de
Qurn, die ons hart en verstand verlicht. Laten we hen
aanmoedigen om deel te nemen aan onze moskeelessen,
die hen zullen helpen om een diepere band met Allah en
Zijn boodschapper te ontwikkelen en hun waardering
voor de islam en de Quran te vergroten. Ik sluit mijn
preek af met de volgende uitspraak van de
Boodschapper van Allah : “De beste onder jullie
zijn degenen die de Qu#’an leren en onderwijzen.”
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