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Datum: 08-09-2023 (vereenvoudigde samenvatting) 
ِِِبِسْــــــــــــــــــــــمِِ حْمٰنِِِالّلٰ ح۪يمِِِالرَّّ  الرَّّ

َٓاءٌِ شِفَّ مِْوَّ بِّكُّ وْعِظَّةٌِمِنِْرَّ مِْمَّ تْكُّ َٓاءَّ ِقَّدِْجَّ اِالنَّّاسُّ َٓاِاَّيُّّهَّ اِفِيِِِيَّ لمَِّ
ؤْمِنِِ ةٌِللِْمُّ حْمَّ رَّ دًىِوَّ هُّ ورِِوَّ دُّ ينَِّالصُّّ  

 

لَّّمَِّ ِسَّ لَّيْهِِوَّ عَّ ُِّ ــــىِالّلَّ لّّـَ ِِصَّ ِالّلَّ ـــــولُّ سُّ ِرَّ قَّالَّ   وَّ
كُِّيِْخَِّ ِالِْعَِّتَِِّنِْمَِِّمِْرُّ ِوَِّرِْقُِّلَّّمَّ هعَِّآنَّ لَّّمَّ  

HET BELANG VAN HET LEREN VAN DE 
QURʾĀN EN MOSKEELESSEN 
 
Beste broeders en zusters! De Qurʾān is het woord van 
Allah, ons heilige boek en de meest prachtige woorden. 
De Qurʾān is een gids, een genezing voor bedroefde 
harten en een bron van zegeningen en geluk. Het is van 
vitaal belang om onze kinderen kennis te laten maken 
met de Qurʾān, hen te onderwijzen over zijn 
boodschappen en het onderscheid tussen goed en 
kwaad. Onze kinderen zijn een kostbaar geschenk van 
Allah, en we moeten hen koesteren en grootbrengen 
volgens de waarden van de Qurʾān en de Sunnah van de 
Profeet صلى الله عليه وسلم. De Profeet صلى الله عليه وسلم zegt daarom ook: “Geen 
enkele vader of moeder heeft hun kind een mooier 
geschenk gegeven dan een goede opvoeding.” 1 
Laten we daarom onze kinderen meenemen naar de 
moskeeën, hen aanmoedigen om de lessen te volgen 
zodat zij een diepere band krijgen met Allah en Zijn 
Boodschapper. Ik sluit mijn preek af met de volgende 
uitspraak van de Boodschapper van Allah صلى الله عليه وسلم: “De beste 
onder jullie zijn degenen die de Qurʾān leren en 
deze onderwijzen.”2 
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1 Al-Tirmidhī, Al-Birr, 33. 

 

2 Al-Tirmidhī, Faḍāʾil al-Qurʾān, 15. 


