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Datum: 02-06-2023 (vereenvoudigde samenvatting) 
ِِِبِسْــــــــــــــــــــــمِِ حْمٰنِِِالّلٰ ح۪يمِِِالرَّّ  الرَّّ

ِالظَّّنّ ِِ نُّواِاجْتَّنِبُّواِكَّث۪يرًاِمِنَّ ِاٰمَّ اِالَّّذ۪ينَّ َٓاِاَّيُّّهَّ ِاثِْمٌِِِيَّ ِالظَّّنِّ ِبَّعْضَّ انَِّّ
ِِ ِلَّحْمَّ مِْاَّنِْيَّأْكُّلَّ كُّ دُّ ِاَّحَّ مِْبَّعْضًاِۜاَّيُّحِبُّّ كُّ ِيَّغْتَّبِْبَّعْضُّ لََّ واِوَّ سُّ سَّّ ِتَّجَّ لََّ وَّ

ح۪يمٌِ ابٌِرَّ َِّتَّوَّّ ِالّلٰ َِّۜانَِّّ اتَّّقُّواِالّلٰ ِوَّ وهُّۜ يْتًاِفَّكَّرِهْتُّمُّ  اَّخ۪يهِِمَّ
 ِِ ِالّلَّ ـــــولُّ سُّ ِرَّ قَّالَّ لَّّمِوَّ ِسَّ لَّيْهِِوَّ ُِّعَّ لَّّـــــىِالّلَّ صَّ  

اِ ِبِمَّ اكَّ ِأَّخَّ كَّ :ِذِكْرُّ .ِقَّالَّ ِأَّعْلَّمُّ ولُّهُّ سُّ رَّ وَّ ُِّ ؟ِقَّالُّوا:ِاَّللَّّٰ اِالْغِيبَّةُّ ِمَّ ونَّ أَّتَّدْرُّ
هُِّ  يَّكْرَّ

LASTER EN RODDEL 
 
Beste broeders en zusters! Volgens een ḥadīth zei de 
Profeet صلى الله عليه وسلم het volgende aan zijn metgezellen: “Al-giyba, 
Roddelen, is praten over je broeder met iets waar hij 
niet van houdt.” Daarop vroeg een metgezel: “maar wat 
als het waar is?” Waarop de Profeet antwoordde: ‘Als dat 
wat je zegt over hem waar is, dan roddel je; als het 
niet waar is, dan belaster je hem’.”1 Roddelen is haram 
ongeacht op welk gebied, op welke manier en tegen wie het 
wordt gedaan. De persoon die luistert en roddel 
goedkeurt, is medeplichtig aan deze zonde. Om deze reden 
moet een moslim wegblijven van roddelen, de persoon die 
roddelt waarschuwen en niet naar de roddelaar luisteren. 
Als een roddelaar ook nog eens iets verteld wat niet waar, 
dan is dat laster (al-iftirā), een grote zonde. Ik sluit mijn 
preek af met de volgende ḥadīth van de Profeet (vzmh): 
"Wie in Allah en de Laatste Dag gelooft, laat hem dan 
goed spreken of zwijgen. ”2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redactie & vertaling: Ismail Mercimek 
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1 Muslim, al-birr, 20. 

 

2 Al-Bukhārī, al-riqāq, 23. 


