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VERANDER JE LEVEN IN RAMADAN

E“:‘ gV w\,urq\’”u

Beste Broeders en Zusters! In een vers zegt Allah % het
volgende: “En aanbid jouw Heer totdat het zekere (de
dood) tot jou komt.” Volgens een hadith zei de Profeet
% het volgende: “Een wijs persoon is iemand die
zelfbeheersing heeft en werkt voor het hiernamaals.
Een hulpeloze persoon is iemand die onderworpen is
aan de lusten van zijn zafs en toch eist van Allah.”
Met grote droefheid nemen we afscheid van de gezegende
maand Ramadan, de maand van genade, die we met grote
vreugde verwelkomden. Moge wij allen nog vele
Ramadan’s meemaken, in gezondheid, welzijn en
gemoedsrust. De belangrijkste plicht van de mens, zoals de
Koran het stelt, is om Allah te dienen, te aanbidden en te
gehoorzamen. Het is ondenkbaar dat de mens deze plicht
van dienstbaarheid verwaarloost, terwijl alles in de
hemelen en op aarde, groot of klein, Allah verheerlijkt.? In
dit opzicht moeten we onze goede gewoonten die we in de
Ramadan hebben opgedaan met de feestdag niet
be¢indigen, wij dienen deze door te zetten tot het einde

van ons leven.

Gerespecteerde Gelovigen! We hebben de gezegende
maand van de Ramadan verlaten, en laten we sfeervolle en
spirituele momenten zoals de subir, iftar, mugabalab,
tarawth, zakat en het vasten achter ons. Aan de ene kant
voelen we het verdriet van het afscheid van de Ramadan,
aan de andere kant ervaren we de vreugde en blijdschap
van de Ramadanfeest, Fid al-Fitr. Het verlaten van zo een
atmosfeer, waar onze spiritualiteit zijn hoogtepunt
bereikt, brengt natuurlijk de vraag met zich mee "wat

hebben wij geleerd in deze maand?” In dat geval zou ons
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leven niet alleen moeten gaan over eten en drinken en
profiteren van de zegeningen van de wereld, maar door na
te denken over de zegeningen die ons zijn geschonken,
zouden we moeten proberen het doel van het bestaan te

begrijpen.

Geachte Moslims! Mensen hebben zowel geestelijk als
lichamelijk voeding nodig. Elke aanbidding die we deze
maand hebben gedaan, is een manier om onze zielen te
voeden. Ongetwijfeld hebben we deze geestelijke
verworvenheden altijd nodig. Daarom is het van groot
belang om de materiéle en spirituele dimensie van een
mens levend te houden, niet alleen tijdens de Ramadan of
de gezegende nachten zoals Laylat al-Qadr, maar
gedurende het hele jaar. Laten we de waarden die we leren
en toepassen in de Ramadan gedurende het hele jaar
toepassen. Laten we niet vergeten dat wij te allen tijde
moslim zijn. Laten we een bewust leven leiden en al onze
daden verrichten terwijl we de aanwezigheid van Allah
voelen. Laten we geluk in deze wereld en in het
hiernamaals bereiken door zijn bevelen en verboden te

gehoorzamen.

Beste Moslims! Laten we proberen onze plichten en
verantwoordelijkheden te vervullen tot onze laatste adem
in overeenstemming met het bevel van Allah. Laten we
leven naar het volgende advies van de Profeet Muhammad
&, “De meest geliefde daad voor Allah is degene die
continu is, zelfs al is het klein.”* Laten we er altijd naar
streven om de tevredenheid van Allah te verdienen. Laten
we nooit onze oprechtheid jegens onze Schepper, onszelf
en elkaar verliezen. Laten we leven en laten leven met de
schoonheden die de maand Ramadan het hele jaar door
brengt. Laten we proberen ons hele leven Ramadan te
maken, zodat we de vreugde kunnen ervaren die we
ervaren wanneer we ons vasten verbreken, op het moment

dat we onze Heer ontmoeten.
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