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س الرَّحْمٰنس الرَّح۪يمس  ــــــــــــــــــــــمس اللّٰه ْ  بِس

َٓا اسلََّّ لهَْوٌ وَلعَسبٌٌۜ وَاسنَّ الدَّارَ  وَمَا هٰذسهس الْحَيٰوةُ الدُّنْيَ
ُۢ لوَْ كاَنوُا يعَْلمَُونَ  رَةَ لهَسيَ الْحَيوَاَنُ  . الَّْخٰس

َّمَ قاَلَ  ُ عَليَْهس وَسَل س صَلََّّ اللّٰه  :رسَُولُ اللّٰه
سرُ سَبسيل  أوَْ  نَّكَ غرَسيبٌ أَ كَ  فِس الدُّنْياَ  كُنْ   . عَاب

HOE WE HET NIEUWJAAR INGAAN 

 

Beste broeders en zusters, wij leven in deze wereld om 

beproefd te worden, tot een vastgesteld moment dat alleen 

Allah جل جلاله kent. Gedurende dit leven hebben wij de plicht 

om onze tijd goed te benutten en na te denken over het 

Hiernamaals. De Profeet صلى الله عليه وسلم zei eens het volgende: ‘De 

verstandige persoon is degene die zichzelf beheerst en 

werkt voor wat na de dood komt.’1 Beste moslims, nu 

we een heel jaar achter ons laten, komen we een stap 

dichter bij de dood. Het is daarom verstandig dat we 

onszelf ondervragen. Het doel daarvan is om jouw fouten 

te achterhalen en je best te doen om deze fouten niet meer 

te herhalen. Beste gelovigen, laten we ons uiteindelijke 

doel, het Paradijs (al-janna), altijd in gedachten houden 

en iedere dag goede en nuttige daden verrichten, in 

overeenstemming met de wil van onze Heer (Rabb). 
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1 T2459 Al-Tirmidhī, Ṣifat al-Qiyāma, 25. 

 


