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 ِ ۪ َ ّ ِ ا ٰ ْ َ ّ ِ ا ّٰ ِ ا ــــــــــــــــــــــ ْ ِ  

رُۙ  ُ َ ْ ُ ا ۪ َ ْ َ ا ُ ۜ وَ ً َ َ  ُ َ ْ ْ اَ ُ ُ ّ ْ اَ ُ َ ُ ْ َ ِ ةَ  ٰ َ ْ تَ وَا ْ َ ْ َ ا َ َ ي  ۪ َ ّ . اَ  

 َ َ ّ َ ِ وَ ْ َ َ  ُ ّٰ َ ا ّ َ  ِ ّٰ لُ ا ُ لَ رَ َ:  

 ُ ِ ّ َ ْ ُ  اَ َ ْ َ  َ َ ْ ْ أ َ  ُ ِ َ ْ تِ وَا ْ َ ْ َ ا ْ َ  َ ِ  َ ِ َ ُ وَ َ ْ َ ْ دَانَ  َ

ِ ّٰ َ ا َ  ّٰ َ َ َ وَ ا َ َ .  

TIJD VOOR EEN KRITISCH ZELFONDERZOEK 
 
Beste gemeenschap, Allah جل جلاله heeft de mens op de beste 
manier geschapen. Hij heeft de Qurʾān als leidraad en de 
profeten als rolmodellen gezonden. Daarmee leert de 
mens wat goed en wat kwaad is. Het is nu, tijdens dit 
leven, je kans om het goede te doen. Beste broeders en 
zusters, een gelovige (muʾmin) spoort aan tot het goede 
en vermijdt het kwade. Deze houding zal ons 
vooruithelpen en onze ondervraging in het Hiernamaals 
vergemakkelijken. Laten we onszelf juist nu kritisch 
ondervragen. Laten we een balans opmaken van onze 
fouten. Laten we zoeken naar wegen om de rest van ons 
leven nuttig door te brengen. Immers, we gaan allemaal 
op een dag dood. Vergeet niet dat we in het Hiernamaals 
ondervraagd zullen worden over alles wat we op aarde 
hebben gedaan. Beste moslims, we leven in een tijd van 
grote onzekerheid. Als gevolg van de coronapandemie 
hebben veel mensen hun leven verloren. Ook nu nog 
vechten veel mensen voor hun leven. Wij vragen Allah  جل جلاله 
om onze zieken te genezen en ons de kracht te geven om 
Zijn beproeving succesvol te kunnen doorstaan. Āmīn.  
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