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 ِ­Án۪ َyّªا ±ِ ٰ̄ nْ َyّªا ِ ٰÃِّْ�ــــــــــــــــــــــِ­ ا\ 

ا   āy~ِ ­ْ¶ُY³َ¢َْرَز Y َ ّ̄ ٰ»¹ةَ وَا²ََْ�ُ£¹ا ِ® َ�ّª¹ا ا®ُYَ¢َوَا ِ ٰÃّبَ اYcَ¦ِ َ¹ُن«cَْÀ ±َÀwَ۪ªّانَِّ ا

.و¹jُyَْÀ _ًÁَِ²Ëَ�ََنَ Ykَِbرَةً b ±َْªَُ[¹رَۙ   

 »َ«ّ�َ ِ ٰÃّلَ رَُ~¹لُ اYَ¢ َ­َ«ّ~ََو µِÁَْ«�َ ُ ٰÃّا:  

َ� ¢¹َْمٌ ِ�« َ̄ cَjْا Y®َ ِ َÃّبَ اYcَ¦ِ َ¹ُن«cَْÀ »َªY�ََb ِ َÃّ¹تِ اÁُُ\ ±ْ®ِ aٍÁَْ\  

 ُ_³َÁ§ِ َ�ّªا ­ُ·ِÁَْ«�َ aَْª{ََ² َÊِّ³َُ·ْ­ إÁَْ\ µَُ²¹~َُارuَcََÀَو  _ُ َ̄ nْ َyّªا ­ُ·ُcْÁَ�ِ�ََو

 ُ_§َِVَË َ̄ ªْا ­ُ·ُcْ َ�ّnََهُ  وuَ³ْ�ِ ±ْ َ̄ Á�ِ ُ َÃّا ­ُ¶ُyَ¦ََوَذ.  

HET BELANG VAN DE MOSKEE EN RELIGIEUS ONDERWIJS 
 

Beste broeders en zusters, moskeeën zijn nobele centra 
waar Allah جل جلاله wordt aanbeden en waar men kennis (ʿilm) 
en wijsheid (ḥikma) opdoet. Moskeeën zijn heilige 
plekken die het meeste aanzien hebben bij Allah 1.جل جلاله 
Moskeeën zijn ook plekken waar we onder één koepel 
herinnerd worden aan de éénheid van Allah en aan onze 
onderlinge broederschap. Moskeeën zijn plekken waar 
ons wordt geleerd om het kwade te vermijden. De profeet 
Muḥammad صلى الله عليه وسلم heeft laten weten dat degenen die bij elkaar 
komen in een van de moskeeën, daar de Qurʾān reciteren 
en daarover met elkaar spreken, dienen te rekenen op de 
rust en genade van Allah.2 Beste moslims, we hebben 
verplichtingen richting Allah en onze omgeving. Eén 
daarvan is richting onze kinderen. We zijn verplicht om 
naast de materiële behoeften van onze kinderen ook hun 
geestelijke behoeften te vervullen. Het is dan ook onze 
taak om hen te leren wie Allah جل جلاله en de Profeet صلى الله عليه وسلم zijn. 
Ook dienen we hen vertrouwd te maken met aanbidding 
(ʿibāda) en dienen we hen goed karakter (akhlāq) bij te 
brengen. Daarom moeten we onze kinderen vroegtijdig 
kennis laten maken met de recitatie van de Qurʾān en met 
de belangrijkste onderwerpen van de Qurʾān. Om 
kinderen tot liefhebbers van de Qurʾān te maken, dienen 
we hen vertrouwd te maken met de moskee. Zo leren ze, 
met correcte islamitische kennis, om onderscheid te 
maken tussen goed en kwaad en kunnen we hen behoeden 
voor bijgeloof (khurāfa) en innovaties (bidʿa). 
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1 Al-Muslim, Masājid, 288. 

 

2 Al-Muslim, Dhikr, 38. 


