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 ِ ۪ َ ّ ِ ا ٰ ْ َ ّ ِ ا ّٰ ِ ا ــــــــــــــــــــــ ْ ِ  

 َ ۪ ِ ْ َ ْ ُ ْ ُ ا ّ ِ ُ  َ  ُ َ ّ نَۜ اِ ُ ِ ْ ُ  َ ونَ وَ ُ ّ ِ ُ  َ  ُ َ ْ َ  َ ّٰ مَ انََّ ا َ َ  َ.  

 َ ّ َ  ِ ّٰ لُ ا ُ لَ رَ َ َ َ ّ َ ِ وَ ْ َ َ  ُ ّٰ :ا  

نَ  َ  ْ َ  َ َ ّ َ ْ ُ ا ُ ْ َ  َ  ٍ ْ ِ  ْ ِ ةٍ  لُ ذَرَّ َ ْ ِ  ِ ِ ْ َ  ِ،  : ٌ ُ لَ رَ نَّ  إِ َ

 ُ ّ ِ ُ  َ ُ َ ّ ً أَ ا َ َ  ُ ُ ْ َ نَ  ُ َ لَ  نْ  َ  . ً َ َ َ  ُ ُ ْ َ ٌ : إِ وَ ِ َ  َ َ ّ نَّ ا

 ُ ّ ِ ُ ُ ْ ِ ْ لَ، ا َ َ ْ ُ ا ْ َ ِّ وَ َ ْ ُ ا َ َ سِ  :  َ ّ . ا  

NEDERIGHEID VERHEFT, HOOGMOED VERNEDERT 
 

Onze prachtige religie beveelt de mensen aan om nederig 
te zijn en om arrogantie te vermijden. Zo zegt Allah جل جلاله het 
volgende in de Qurʾān: ‘Er is geen twijfel dat Allah weet 
wat zij verbergen en wat zij tonen. Voorwaar, Hij 
houdt niet van de hoogmoedigen.’1 In een ander vers 
roept Allah جل جلاله de mens op om nederig te zijn: ‘En loop 
niet hoogmoedig op de aarde. Voorwaar, jij zult de 
aarde niet kunnen splijten, noch kun jij [met jouw 
overwicht en grootsheid] de hoogte van de bergen 
bereiken.’2 
 
Geliefde broeders en zusters! 
Zoals ʿAbdullāh ibn Masʿūd heeft overgeleverd, heeft de 
Profeet  صلى الله عليه وسلم het volgende gezegd: ‘Wie een greintje 
hoogmoed in zijn hart heeft zal het Paradijs (janna) 
niet binnengaan.’ Een man die dit hoorde zei: 
‘Voorwaar, men houdt er toch van dat zijn kleding en 
schoenen mooi zijn!’ Hierop zei de Profeet صلى الله عليه وسلم: 
‘Voorwaar, Allah is mooi en Hij houdt van 
schoonheid. Voor wat betreft de hoogmoed: die staat 
voor het ontkennen van de waarheid (al-ḥaqq) en voor 
het neerkijken op de mensen.’3 
 
Beste moslims! 
Iemand die arrogant is verwerpt de waarheid (al-ḥaqq) en 
kijkt neer op mensen. Een arrogant persoon ziet zichzelf 
als het middelpunt van de wereld: alles draait om hem. Hij 
minacht anderen en keert zich van hen af. Het siert een 
gelovige (muʾmin) om niemand te minachten. Zo zei de 
Profeet صلى الله عليه وسلم eens het volgende: ‘En voorwaar, Allah heeft 
aan mij geopenbaard dat jullie nederig horen te zijn, 

 
1 Al-Naḥl, 16: 23. 
2 Al-Isrāʾ, 17: 37. 
3 M265 Al-Muslim, Īmān, 147. 

zodat de een niet pronkt richting de ander en dat de 
een zich niet misdraagt richting de ander.’4 
 
Beste broeders en zusters! 
Weet je wat het enige medicijn is tegen arrogantie en 
hoogmoed? Dat is nederigheid! Het siert een gelovige 
(muʾmin) om nederig te zijn. Iemand die nederig is beseft 
dat hij door Allah  جل جلاله is geschapen en dat de gunsten 
(niʿma) waarmee hij omringd is toebehoren aan Allah; 
iemand die nederig is doet zijn best om Allah’s 
welbehagen te verwerven. Wanneer je nederig bent, 
realiseer je je dat je net als iedereen een dienaar van Allah 
bent en dat verhevenheid alleen mogelijk is met één ding: 
godsbewustzijn (taqwā). En daarmee besef je dan ook dat 
er ongetwijfeld anderen zijn die godsbewuster zijn dan jij 
en dat zij daarmee een streepje voor hebben. Een nederig 
persoon kleineert anderen niet: hij benadert anderen niet 
met wrok en jaloezie, maar met liefde, respect, solidariteit 
en broederschap, zoals Allah جل جلاله heeft voorgeschreven. De 
Islām vraagt van de gelovigen (muʾminūn) om 
nederigheid te internaliseren en zich nederig te gedragen. 
Allah  جل جلاله vestigt in de Qurʾān de aandacht op de volgende 
kenmerken van nederige personen: ‘En verkondig het 
goede nieuws aan de nederigen! Degenen waarvan, als 
Allah wordt gedacht, de harten trillen, die geduldigen 
zijn met wat hen treft, die het gebed (al-ṣalāt) 
onderhouden en uitgeven van datgene waarmee Wij 
hen hebben voorzien.’5 
 
Beste gelovigen! 
Op de dag waarop Mekka werd ingenomen kwamen wat 
mensen bij de Profeet صلى الله عليه وسلم die hem trouw zweerden. Eén 
daarvan begon met de Profeet صلى الله عليه وسلم te praten. Omdat hij met 
een verheven profeet sprak, werd hij zenuwachtig en 
begon te beven. Dit verontrustte de Profeet صلى الله عليه وسلم, die de man 

als volgt bedaarde:  َ ِ َ ْ ُ ا ُ ْ َ أةٍَ  َ ْ ُ ا ْ َ ا َ أَ َ ّ ٍ إِ ِ َ ِ  ُ ْ َ  ِّ ِ َ  َ ْ َ َ نْ  ِ ّ َ . 

‘Wees toch kalm! En voorwaar, ik ben geen koning. 
Voorwaar, ik ben slechts de zoon, van een vrouw die 
gedroogd vlees at.’6 Zelfs op het hoogtepunt van zijn 
succes verviel de Profeet صلى الله عليه وسلم niet tot hoogmoed en bleef hij 
nederig. Daarmee gaf hij een belangrijke levensles en hij 
droeg zijn metgezellen (aṣḥāb) op om die houding over te 
nemen. Laten wij, als leden van zijn gemeenschap 
(umma), hetzelfde doen en nederige individuen zijn. 
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