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 ­ِÁn۪ َyّªا ±ِ ٰ̄ nْ َyّªا ِ ٰÃِّْ�ــــــــــــــــــــــ­ِ ا\ 

 ٌ©Á¦َ۪وهُۚ وَُ¶¹َ َ�ٰ»« ُ¦ّ©ِ َ�ْ¿ءٍ وuُ]ُ�ْY�َ ٍء¿ْ�َ ِ©ّ¦ُ ¡ُِªYrَ ۚ¹َ¶ُ َÊِّا µَªِٰا ٓÊَ ۚ­ْ§ُُ\َّر ُ ٰÃّا ­ُ§ُِªٰذ.  

ُ َ�»µِÁَْ وََ~ّ»َ­َ  ٰÃّا »َ«ّ�َ ِ ٰÃّلَ رَُ~¹لُ اYَ¢:  

Yنِ، ُ¦ّ±َ µِÁ�ِ وËnَ َ±ّ·ِِ\ uَjََوََةَ اËََf،  ْ±®َ   ِÈْثٌ  َ̄ À  µُُª¹~َُوَر ُ َÃّنَ اY¦َ ±ْ®َ َأ َ[ّnَ ِإ Y َ ّ̄ ®ِ µِÁَْª

Y، وَ  َ̄ µُ أَ ِ~¹َاُ¶ ُ]ّoُِÀ َÊ َءyْ َ̄ ªْا َ[ّoُِÀ ْإِ ن َÊّ َو ،ِ َ ّÃِ  َهَ  نْ أyَ§َْÀ َأ uَ�َْ\ yِ�ْ§ُªْ¹�َُدَ ِ�« اÀ ْنْ  أَ ن

ُ ِ®³ْ أَ  َÃّهُ اwَ£َ²ْ ُهyَ§َْÀ Y َ̄ ¦َ ،µُ َرِ أYَ³ّªفَ ِ�« اwَ£ُْÀ ْن. [µِÁَْ«�َ ¡ٌ�ََcّ®ُ].  

GEHOORZAAMHEID AAN ALLAH 
 
Allah vermeldt het volgende in de Qurʾān: ‘Dat is Allah, 
jullie Heer. Er is geen god dan Hij, Schepper van alles, 
aanbidt Hem dus. En Hij is toezichthouder over 
alles.’1 Volgens een overlevering (ḥadīth) heeft de 
Profeet صلى الله عليه وسلم het volgende gezegd: ‘Wie over drie 
eigenschappen beschikt, zal de zoetheid van het geloof 
(al-īmān) proeven: om Allah en Zijn Boodschapper 
meer lief te hebben dan wie dan ook, om iemand alleen 
lief te hebben omwille van [het welbehagen van] Allah 
en om het terugkeren naar ongeloof nadat Allah hem 
daarvan heeft gered te verafschuwen, precies zoals hij 
het ook zou verafschuwen om in het Hellevuur (nār) te 
worden geworpen.’2 
 
Beste broeders en zusters! 
Allah جل جلاله heeft de mens uitsluitend geschapen om Hem te 
dienen. Dit “dienen” houdt in dat je Allah جل جلاله kent, dat je 
je innig aan Hem bindt, in Hem gelooft en goede daden 
verricht. De kern van het dienen is dat je met liefde voor 
Allah جل جلاله en uit eigen vrije wil Hem gehoorzaamt en Hem 
oprecht aanbidt. Het belangrijkste doel van de Islām is 
om, met het geloof in Allah جل جلاله, steeds verder te groeien. In 
onze religie betekent echte vrijheid om alleen een dienaar 
van Allah جل جلاله te zijn. De dieperliggende betekenis van de 
vrije wil (al-irāda) is dat je je niet overgeeft aan de 
verlangens en lusten van je ego (nafs). 
 
Beste moslims! 
Geloof (al-īmān) is de grootste vrijheid die er bestaat. De 
gelovige (al-muʾmin) is iemand wiens ziel vrij is. Een 
muʾmin buigt alleen voor zijn Heer (Rabb), nooit voor een 
mededienaar. Een muʾmin wijdt zich alleen aan blijvende 
waarheden. Hij is niet blind voor de waarheid (al-ḥaqq). 
De grootste liefde die de muʾmin in zijn hart draagt, is zijn 
liefde voor Allah  جل جلاله en Zijn Boodschapper صلى الله عليه وسلم. Hij beseft 

 
1 Al-Anʿām, 6: 102. 
2 M165 Al-Muslim, Īmān, 67. 

dat wanneer zijn liefde voor anderen deze liefdes 
overstijgt, de deur naar het kwaad op een kier wordt gezet. 
In dat geval ken je namelijk gelijken toe aan Allah جل جلاله, wat 
de allergrootste gruwel is. Het behaagt Allah جل جلاله wanneer 
Zijn dienaren oprecht in Hem geloven. Oprecht zijn in je 
geloof brengt met zich mee dat je je aanbidding (ʿibāda) 
welgemeend volbrengt en dat je handelt in 
overeenstemming met goede zeden (akhlāq). Een muʾmin 
brengt zijn liefde, respect en toewijding aan Allah niet 
alleen in zijn aanbidding (ʿibāda) tot uiting, maar ook in 
zijn fraaie en fatsoenlijke gedragingen. 
 

Beste gemeenschap! 
Wanneer je in Allah gelooft, vergroot dat jouw waarde. 
Immers, je stijgt daarmee in Allah’s aanzien. De Profeet 
 verwoordde dat als volgt: ‘Allah de Verhevene zegt صلى الله عليه وسلم
het volgende: “Ik ben zoals Mijn dienaar denkt dat Ik 
ben. En Ik ben met hem als hij Mij gedenkt. Als hij 
Mij dan in zichzelf gedenkt, dan gedenk Ik hem in 
Mijzelf. Als hij Mij dan gedenkt in een menigte, dan 
gedenk Ik hem in een menigte die beter is dan zij. Als 
hij Mij dan een span nadert, dan nader Ik hem een el. 
Als hij Mij dan een el nadert, dan nader Ik hem een 
vadem. Als hij dan lopend naar Mij komt, ga Ik 
rennend naar hem toe.”’3 
 

Beste gelovigen! 
Een gelovige (muʾmin) doet zijn best om alleen het 
welbehagen van Allah  جل جلاله te verkrijgen. Een gelovige 
realiseert zich dat keuzes die tot de toorn van Allah leiden 
zijn vrijheid alleen maar beschadigen. Hij richt zich niet 
op tijdelijk genot en is zich continu bewust van Allah  جل جلاله. 
Hij neemt de Qurʾān als zijn handleiding, het Boek dat 
goed van kwaad, de waarheid van valsheid en beloningen 
van zonden scheidt. De gelovige (muʾmin) neemt 
Muḥammad صلى الله عليه وسلم, die de Profeet van barmhartigheid is, als 
zijn gids. Hij denkt continu aan Allah en de liefde voor 
Allah en Zijn welbehagen staan, in zijn hart, altijd op 
nummer één. Helaas richten we ons te veel op het 
wereldse leven en denken we te weinig aan ons geloof 
(īmān). Laten we op vastberaden wijze richten op daden 
die onze īmān versterken en die tot een betere wereld 
leiden. Ik rond af met een Qurʾān-vers:  ْۚ­¦ُُ۬ؤYٓ�َُد Êَ¹َْª ¿  .¢ُْ© َ®Qُ]َ�َْÀ Yا۬ \ُِ§ْ­ رَّ\۪

‘Zeg: “[O mensen!] Mijn Heer zal Zich niet om jullie 
bekommeren als jullie Hem niet aanroepen!”’4 
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3 B7405 Al-Bukhārī, Tawḥīd, 15; M6832 Al-Muslim, Dhikr, 21. 
4 Al-Furqān, 25: 77. 


