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 ِ ۪ َ ّ ِ ا ٰ ْ َ ّ ِ ا ّٰ ِ ا ــــــــــــــــــــــ ْ ِ  

َ رَ   ٰ َ  ِ ّٰ َ ا ْ وا ا ُ ُ ْ َ ِ  ً َ ْ َ  َ ْ َ َ  ٍ َ ّ ِ اُ ّ ُ ِ ْ  وَ ِ  ْ ُ َ زَ

ِ ا ِ ّ َ اۜ وَ ُ ِ ْ ٓ اَ ُ َ َ  ٌ ِ ٌ وَا ٰ ْ اِ ُ ُ ٰ ِ َ مِۜ  َ ْ َ ْ ِ ا َ ۪ َ َۙ ۪ ِ ْ ُ ْ.  

  ْ ُ َ َ ٓ اَ َ  ٰ َ  َ ۪ ِ َ ّ ْ وَا ُ ُ ُ ُ  ْ َ ِ ُ وَ ّٰ َ ا ِ َ اذَِا ذُ ۪ َ ّ اَ

 ُ َ ْ َ رَزَ ّ ِ ةِۙ وَ ٰ َ ّ ِ ا ۪ ُ ْ نَ وَا ُ ِ ْ ُ  ْ.  

لُ  ُ لَ رَ َِ ّٰ َ  ا ّ َ ُ ّٰ َ  ا َ ّ َ ِ وَ ْ َ َ :  

مِ  َ ّ اقِ ا َ ْ ْ إِ ِ  ِ َ ّ َ ا َ إِ ّ َ َ ِ أ ْ َ ّ مَ ا ْ َ  ٍ َ َ  ْ ِ  ٌ ّ ِ َ آدَ ِ َ  َ.  

OFFER OM DICHTER BIJ ALLAH TE KOMEN 
 
Beste broeders en zusters, al-ḥamdulillāh, het Offerfeest 
(ʿīd al-aḍḥā) komt steeds dichterbij. Dit feest is een kans 
om onze onderwerping aan Allah te tonen en om onze 
broederschap en eenheid uit te drukken. Volgens een 
ḥadīth heeft de profeet Muḥammad (saw) het volgende 
gezegd: ‘De mens kan op de dag van het offeren geen 
betere daad verrichten voor Allah dan het brengen 
van een offer.’1 Beste moslims, offeren bestaat niet alleen 
uit het slachten van een dier. De diepere betekenis van 
offeren is dat je afstand neemt van jouw bezittingen en dat 
je dichter bij Allah komt. Offeren staat gelijk aan het 
verlaten van jouw nafs en voor overgave aan Allah, 
precies zoals de profeet Ismāʿīl dat deed. Met het offeren 
wordt van ons verwacht dat wij onze harten te verenigen. 
Beste mensen, je kunt natuurlijk persoonlijk offeren, maar 
je kunt ook iemand anders vragen om namens jou te 
offeren.2 Als je wilt dat onze koepelorganisatie 
Islamitische Stichting Nederland (ISN) namens jou een 
offer uitvoert, dan kun je ons tot en met aanstaande 
donderdag 30 juli 2020 volmachtigen. Doe dit op onze 
website (www.diyanet.nl) of anders bij een van onze 
moskeeën. De opbrengst van de offers gaan naar gezinnen 
in arme landen. Ik smeek Allah (swt) om ons in goede 
gezondheid het Offerfeest (ʿīd al-aḍḥā) te laten bereiken 
en om onze offers te aanvaarden. Āmīn. 
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1 Al-Tirmidhī, Aḍāḥī, 1. 

 

2 Imām Mālik ibn Anas, Al-Muwaṭṭaʾ, Ḥajj, 59. 


