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 ِ ۪ َ ّ ِ ا ٰ ْ َ ّ ِ ا ّٰ ِ ا ــــــــــــــــــــــ ْ ِ  

 ْ ِ ْ ُ تِ وَ ُ َ ّ ِ  ْ ُ ْ َ  ْ َ َ  ِۚ ّ َ ْ َ ا ِ  ُ ْ ُ ّ َ ا َ ّ َ َ  ْ َ  ِ ّ۪ ِ ا اهَ  َ ْ ٓ اِ َ

 ٌ ۪ َ  ٌ ۪ َ  ُ ّٰ ۜ وَا َ َ مَ  َ ِ ْ َ ا  ۗ ٰ ْ ُ ْ وَةِ ا ْ ُ ْ ِ  َ َ ْ َ ْ ِ ا َ َ  ِ ّٰ ِ .  

لَ  َ سٍ  َ ّ َ  ِ ْ ِ ا أةَُ  :َ ْ َ ْ ِ ا َ شَ َ َ َ إنِْ  ِ ْ َ  َ َ  ُ َ ْ َ َ  ً َ ْ ِ نُ  ُ َ  

 ُ َ  ْ َ ِ ْ َ أُ ّ َ َ دَهُ  ِ ّ َ ُ ٌ أنَْ  َ َ وَ رِ  َ َ ْ َ ءِ ا َ ْ ْ أَ ِ  ْ ِ ِ نَ  َ  ِ ِ َ ّ ا

 َ ّ َ َ وَ ّ َ  ُ َ ّ لَ ا َ ْ َ َ  َ ءَ َ ْ عُ أَ َ َ  َ ا  ُ َ َ] ِّ ِ ا اهَ  َ ْ َ َ إِ َ ّ َ َ  ْ َ  ِ

 ِّ َ ْ َ ا ِ  ُ ْ ُ ّ . ]ا  

VRIJHEID VAN GODSDIENST VOLGENS DE ISLĀM 

 
Ieder mens beschikt over een reeks fundamentele 
rechtsnormen die een menswaardig bestaan verzekert. 
Deze rechten zijn onaantastbaar, onmisbaar en niet 
overdraagbaar. Tot de belangrijkste rechten behoort de 
vrijheid van religie. Die houdt in een notendop in dat je 
het recht hebt om te geloven wat je wilt, dat je de 
voorschriften van jouw religie ongestoord kunt opvolgen 
en dat je de vrijheid hebt om jouw religie te leren, te 
onderwijzen en te organiseren om dit allemaal mogelijk 
te maken. Allah vermeldt het volgende in de Qurʾān over 
religie: ‘Er is geen dwang in de religie. Voorwaar, de 
rechte leiding is duidelijk onderscheiden van de 
dwaling. En degene die de valse goden (al-ṭāghūt) 
verwerpt en in Allah gelooft, heeft zeker het stevigste 
houvast gegrepen, dat niet kan breken. En Allah is 
Alhorend (Samīʿ), Alwetend (ʿAlīm).’1 
 
Beste broeders en zusters! 
Een religie is een geheel van inwendig geloof en 
(religieuze) daden. Religie kun je onderwijzen, maar 
nooit opleggen: inwendig geloof (īmān) vereist namelijk 
oprechte overtuiging en bevestiging vanuit het hart. Deze 
overtuiging is pas authentiek als je vanuit je eigen vrije 
wil ervoor kiest om te geloven. Wanneer we het leven van 
de profeet Muḥammad (saw) bestuderen, zien we dat hij 
de mensen uitnodigde tot de Islām, maar niemand dwong 
om te geloven. 
 
Beste moslims! 
In een ander Qurʾān-vers informeert Allah ons als volgt: 
‘[Zeg, o Muḥammad, tegen de niet-gelovigen]: “Voor 
jullie is jullie religie en voor mij is mijn religie.”’2 In 

 
1 Al-Baqara, 2: 256. 
2 Al-Kāfirūn, 109: 6. 
3 Al-Ghāshiya, 88: 21-24. 

een ander vers lezen we: ‘Dus waarschuw: voorwaar, jij 
[o Muḥammad] bent enkel een waarschuwer. Jij bent 
geen heerser over hen. Maar degene die zich afwendt 
en ontkent: Allah straft hem met de grootste 
bestraffing.’3 Uit deze verzen volgt dat Allah het niet 
toestaat om anderen te dwingen om te geloven. De 
moslims hebben dit principe door de geschiedenis heen 
gehandhaafd; de aanwezigheid van andersgelovigen in 
landen waar de moslims in de meerderheid zijn toont dat 
duidelijk aan. Steden als Istanbul, Bagdad, Kūfa, 
Qayrawān en Caïro huisvesten vele soorten gelovigen en 
zij leven in vrede met elkaar. De Islām biedt de ruimte om 
te geloven en ook om níet te geloven. Het is volgens de 
Islām niet toegestaan om, tegelijk met je eigen 
geloofspraktijk, anderen onder druk te zetten om te 
geloven, hen te vernederen of om andermans waarden te 
bespotten. Zo zegt Allah het volgende in de Qurʾān: ‘En 
zeg: “De waarheid komt van jullie Heer. Dus laat, 
degene die dat wil, geloven en laat, degene die dat wil, 
ontkennen.”’4 En in een ander vers zegt Allah swt het 
volgende: ‘Indien jullie ontkennen: voorwaar, Allah 
heeft geen behoefte aan jullie. En de ondankbaarheid 
van Zijn dienaren behaagt Hem niet. Maar indien 
jullie dankbaar zijn, dan behagen jullie Hem.’5 
 

Beste gemeenschap! 
Jaarlijks vertrouwen veel moslims hun offer toe aan de 
Islamitische Stichting Nederland (ISN). Wij zijn dan ook 
erg blij met dat vertrouwen. ISN heeft zo’n veertig jaar 
ervaring met het afhandelen van offervolmachten. 
Wanneer je ISN volmachtigt, zorgen wij ervoor dat jouw 
offer ergens in de wereld wordt gebracht. Doorgaans 
worden de dieren geofferd in armere landen. Wij zien het 
als onze taak om jouw volmacht zorgvuldig af te 
handelen. Je kunt ons via onze website volmachtigen. Tot 
slot ander belangrijk nieuws: vanaf 1 juli 2020 gaan onze 
moskeeën weer open, in shāʾ Allāh. Omdat er nog altijd 
besmettingsgevaar van COVID-19 heerst, dienen we ons 
aan het coronaprotocol te houden. Verricht de wassing 
thuis, neem je gebedskleed mee, draag een mondkapje, 
houdt anderhalve meter afstand van anderen en schud 
geen handen. Blijf thuis als je klachten hebt of tot een 
risicogroep behoort. Ik smeek Allah om een einde te 
maken aan deze pandemie en om ons weer schouder en 
schouder te laten bidden in Zijn moskeeën. Āmīn. 
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4 Al-Kahf, 18: 29. 
5 Al-Zumar, 39: 7. 


