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 ِ­Án۪ َyّªا ±ِ ٰ̄ nْ َyّªا ِ ٰÃِّْ�ــــــــــــــــــــــِ­ ا\ 

 ±ْ®ِQُْÀَ¹�ُتِ وYَ�ّªYِ\ yْ�ُ§َْÀ ±ْ َ̄ �َ ِۚ¿ّ�َªْا ±َ®ِ uُ�ْ ُyّªا ±َ َÁّ]ََb uَْ¢ ±ِÀ ۪uّªاهَ ِ�¿ اyَ¦ِْا ٓÊَ

 ٌ­Á«۪�َ �ٌÁ ۪̄ ~َ ُ ٰÃّوَا Yۜ·ََª َمY�َ�ِ²ْا Êَ »ۗ£ٰfْ¹ُªْوَةِ اyْ�ُªْYِ\ ¥َ�َ ْ̄ cَ~ْا uِ£َ�َ ِ ٰÃّYِ\ .  

yْأةَُ  :َ�ِ± اْ\ِ± َ�ّ[Yَسٍ ¢Yَلَ  َ̄ ªْا aَِ²Y¦َ َشY�َ ِْإن Y·َ�ِ�َْ² »َ«�َ ©ُ�َkْcَ�َ YًbَË£ْ®ِ ُ¹ن§َُb 

 ¹³َُ\ aْÁَِ«jُْأ Y َ ّ̄ دَهُ َ�»َ ِ¹ّ·َُb َْأن uٌَªَو Y·ََª  ِرY�َ²َْÆءِ اY³َ\َْأ ±ْ®ِ ­ْ·ِÁ�ِ َنY¦َ yِÁ�َِ³ّªا

 َ©ّjََو َ{ّ�َ ُ َÃّ²ََْ}لَ اO�َ Yَ²َءY³َ\َْعُ أuََ² Êَ ¹ُاªY£َ�َ] ِّuªاهَ ِ�« اyَ¦ِْإ Êَ ±َ َÁّ]ََb uَْ¢ ±ِÀ

 ِ»ّ�َªْا ±َ®ِ uُ�ْ ُyّªا[ .  

VRIJHEID VAN GODSDIENST VOLGENS DE ISLĀM 

 
Tot de belangrijkste rechten van de mens behoort de 
vrijheid van religie. Die houdt in dat je het recht hebt om 
te geloven wat je wilt, dat je de voorschriften van jouw 
religie ongestoord kunt naleven en dat je de vrijheid hebt 
om jouw religie te leren en te onderwijzen. Een religie is 
een geheel van inwendig geloof en (religieuze) daden. 
Religie kun je onderwijzen, maar nooit opleggen: 
inwendig geloof (īmān) vereist namelijk oprechte 
overtuiging en bevestiging vanuit je hart. Deze 
overtuiging is pas zuiver als je zélf ervoor kiest om te 
geloven. Wanneer we het leven van de profeet 
Muḥammad (saw) bestuderen, zien we dat hij de mensen 
uitnodigde tot de Islām, maar niemand dwong om te 
geloven. Allah staat het niet toe om anderen te dwingen 
om te geloven. De Islām biedt de ruimte om te geloven en 
ook om níet te geloven. Beste moslims, het offerfeest is 
aantocht. Als je wil offeren, kun je ons via onze website 
volmachtigen. Tot slot: vanaf 1 juli 2020 gaan onze 
moskeeën weer open. We dienen ons wel aan een aantal 
regels houden om de verspreiding van het coronavirus te 
beperken. Verricht de wassing thuis, neem je gebedskleed 
mee, draag een mondkapje, houdt anderhalve meter 
afstand van anderen en schud geen handen. Blijf thuis als 
je klachten hebt of tot een risicogroep behoort. Ik smeek 
Allah om een einde te maken aan deze pandemie en om 
ons weer schouder en schouder te laten bidden in Zijn 
moskeeën. Āmīn. 
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