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SETBLIP TR
STANDVASTIGHEID IN HET GELOOF

De heilige Qur’an is een Boek dat naar het rechte pad
leidt. De eerste gids die de wijsheid (hikma) en de
schoonheid van de Qur’an aan de mensen heeft uitgelegd,
is de profeet Muhammad (saw). Als moslims dienen we
zijn pad, te bewandelen. Het volgen van het rechte pad,
de sirat al-mustagim, houdt in dat je alsmaar Allah vreest,
dat je je omringt met goede mensen, dat je zowel in goede
tijden als in slechte tijden uitgeeft omwille van Allah, dat
je je eventuele woede inslikt en de mensen vergeeft. Een
metgezel van de Profeet (saw) vroeg eens naar het
belangrijkste aspect van de Islam. De Profeet (saw) zei
kernachtig het volgende: ‘Zeg: “Ik heb geloofd in
Allah” en wees daarna standvastig!’! Met “standvastig”
wordt bedoeld dat je je goed karakter (akhlag) eigen
maakt. Standvastigheid in jouw geloof 1is niet
vanzelfsprekend, je zult daar moeite voor moeten doen.
Je ego (nafs) en de satan (shaytan) zullen telkens proberen
jou tegen te houden. Wees dus op je hoede en trap niet in
hun valkuilen. Beste moslims, het is belangrijk dat we er
altijd voor elkaar zijn en dat we elkaar niet buitensluiten.
We dienen de eenheid in onze gemeenschap te behouden.
Voor polarisatic en haat is geen plaats. Laat
“barmhartigheid” jouw lijfspreuk zijn. Laten we het pad
van de Profeet (saw) volgen en gehoor geven aan zijn
wijze boodschappen. Wees een goed mens en ga alleen
met goede mensen om. Voorkom verdeeldheid. Vergeet
niet: Allah de Verhevene heeft alle gelovigen (mu ‘miniin)
tot broeders/zusters verklaard. Blijf weg van alle vormen
van gedrag die schadelijk kunnen zijn voor onze
onderlinge broederschap. Ik vraag Allah swt om ons tot
de goeden te laten behoren en om ons standvastig te
houden in het geloof. Amin.
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! Al-Muslim, Iman, 62.



