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DE NACHT VAN DE VERGEVING (BARA’A)

Aanstaande dinsdagavond (7 april 2020) bereiken we —
met de Wil van Allah — de Nacht van de Vergeving (laylat
al-Bard’a). Dit is een speciale nacht waarin we een
beroep te doen op goddelijke vergeving. Wij zijn Allah
dankbaar voor deze gelegenheid. Zonden zijn kwalen die
je hart, ziel en verstand vervuilen. Deze vervuiling zorgt
ervoor dat je jouw Heer (Rabb) vergeet en in nog diepere
zonden terechtkomt. Er zijn twee reinigingsmiddelen
tegen deze zonden: het eerste is dat je beseft dat je fout
bent geweest en spijt betuigt. Het tweede is dat je Allah
smeekt om vergeving en dat je erop vertrouwt dat Allah
je zonden zal wissen. Laten we de Nacht van de
Vergeving benutten door veel te smeken om vergeving en
door te beloven om geen zonden meer te begaan. De
Profeet (vzmh) adviseerde om de Nacht van de Vergeving
met aanbidding door te brengen en om overdag te vasten.'
Het zijn rare tijden. We zitten helaas midden in de
coronacrisis. Dat vraagt veel van ons. Laten we ons hoofd
koel houden. Volg de aanwijzingen van de overheid op en
neem geen risico’s. Ga niet wanhopen, want de genade
van Allah is zeer ruim. Laten we du ‘@’ doen voor elkaar.
Vergeet kwetsbare mensen niet; help hen! Moge de Nacht
van de Vergeving veel goeds brengen voor iedereen.
Moge Allah ons snel weer verenigen in de moskeeén.
Amin. Tot slot: denk aan elkaar, geef om elkaar!

! Ibn M3ja, 1, 444.

Naschrift: om de kwetsbare mensen in onze
gemeenschappen te kunnen bijstaan is ISN begonnen met
een inzamelingsactie. Met die actie, genaamd “het is tijd
om te delen”, beogen wij minderbedeelde, zieke en
oudere mensen in Nederland die hulp nodig hebben te
steunen. Zelfs met een greintje goedheid kun je al iemand
blij maken. We leven in een moeilijke tijd. Laten we, als
Nederlandse moslims, de handen ineenslaan en met

elkaar toewerken naar een betere toekomst.
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