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 ِ­Án۪ َyّªا ±ِ ٰ̄ nْ َyّªا ِ ٰÃِّْ�ــــــــــــــــــــــِ­ ا\ 

َ{ َ�»َ« اcّªَْ£¹ٰى ِ®±ْ  uٌkِ�ْ اُّ~ِ َ̄ َª ۜاuًَ\َا µِÁ�۪ ­ْ£َُb Êَ   َْان ُ¡ّnََ¹َْمٍ اÀ ِل اوََّ

 َ±Ày۪ ِ·َّ�ّ ُ̄ ªْا ُ[ّoُِÀ ُ ٰÃّواۜ وَاyُ َ·ّ�َcََÀ َْ¹ُنَ ان]ّoُِÀ ٌلYjَِر µِÁ�۪ ۜµِÁ�۪ َ¹م£َُb.  

ِ¢Yَلَ رَُ~¹لُ  ٰÃّا  »َ«ّ�َ ُ ٰÃّوََ~ّ»َ­َ  ا µِÁَْ«�َ:  

 َ َÃّإنَِّ ا [ٌِÁّ�َ  ُ[ّoُِÀ  [َÁَِ�ّª²َ  ،ا �ٌÁ�ِ  ُ[ّoُِÀ  َ�Y�ََ³ّªا َ_،  ­ٌÀyِ¦َ ُ[ّoُِÀ 

.اyَ§َªْمَ   

VERSTANDIG OMGAAN MET HET CORONAVIRUS 

 
Beste broeders en zusters, een kenmerk van de gelovigen 
(muʾminūn) is dat zij aandacht besteden aan hun 
verzorging, werken aan een gezond lichaam en schone 
kleding dragen. De Profeet (saw) heeft gezegd dat 
reinheid de helft van het geloof (īmān) is.1 Daarnaast is 
innerlijke schoonheid ook belangrijk in de Islām. Beste 
moslims, een goede zorg is nodig om Allah op de juiste 
manier te aanbidden en om Zijn tevredenheid te 
verdienen. De kleine rituele wassing (wuḍūʾ) en de grote 
rituele wassing (ghusl) zijn belangrijke middelen om je te 
reinigen. Het is een sunna van de Profeet om aandacht te 
besteden aan je lichaam, aan mondverzorging en om 
iedere vrijdag de ghusl te verrichten. Beste gemeenschap, 
het coronavirus verspreidt zich over de hele wereld. Dit 
virus is besmettelijk en het aantal slachtoffers stijgt. Het 
is dus belangrijk om jezelf en je omgeving hiertegen te 
beschermen. Laten we de volgende richtlijnen in acht 
nemen. Was regelmatig je handen, ook buiten de rituele 
wassing (wuḍūʾ). Raak je ogen, neus en mond niet aan. 
Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog. Gebruik 
papieren zakdoeken en gooi deze na gebruik weg. Blijf 
thuis als je denkt dat je ziek bent en bel je huisarts. Ga 
niet naar de moskee, naar school of naar je werk als er een 
besmettingsgevaar is in jouw omgeving. Vermijd handen 
schudden en omhels elkaar niet. Ventileer je woon- en 
werkplek. Vermijd verboden (ḥarām) zaken zoals roken, 
drinken en drugs. Neem deze tips ter harte, maar er is geen 
reden tot paniek: het is Allah Die leven schenkt en het 
leven wegneemt. Moge Allah ons allen beschermen tegen 
alle vormen van virussen en ziektes. Āmīn. 
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1 M534 Al-Muslim, Ṭahāra, 1. 


