Samenvatting vrijdagpreek (khutba) / dasad) &abd paida

Datum: 06-03-2020 (vereenvoudigde samenvatting)

A

TS P
HEs \Slt\fm §553 Lol S0 B 36 e eale AT 1315
S AT 1k 1 5hre S
g ale D o 1 3yl 6

- s 2 3
A3l &5 2 le )

SMEKEN: DE KERN VAN HET DIENAARSCHAP

Beste broeders en zusters, als mens kun je regelmatig de
behoefte hebben om je wensen voor te leggen aan Allah.
Een wens die je aan Allah voorlegt wordt “smeekbede” of
du'a’ genoemd. Allah vermeldt in de Qur’an dat Hij de
du ‘a’ van Zijn dienaren accepteert.! Zoals Anas ibn Malik
(ra) heeft overgeleverd, heeft de Profeet (saw) het
volgende gezegd: ‘De smeekbede (du ‘a@’) is de kern van
de aanbidding (‘ibada).’* Beste moslims, als je Allah
smeekt, weet dan dat je in gesprek bent met jouw Heer.
Wisten jullie dat zelfs de profeten Allah smeekten? Adam
en Eva smeekten bijvoorbeeld als volgt: ‘Onze Heer!
Wij hebben onszelf onrecht aangedaan. En als U ons
niet vergeeft en ons geen genade schenkt, dan zullen
wij zeker tot de verliezers behoren.”® De profeet
Muhammad (saw) smeekte Allah heel vaak en hij heeft
zijn gemeenschap geadviseerd om hetzelfde te doen.
Beste gelovigen, als je wil dat je du'd’ wordt
geaccepteerd, houd je dan aan de geboden en verboden
van Allah. Als je smeekt, doe dat dan met fatsoen (adab):
smeek Allah in het geheim, smeek vanuit het hart, op een
stille toon. Wees ook geduldig met de uitkomst van je
du‘a’. Verwacht niet onmiddellijk resultaat. Beste
mensen, als je smeekt, smeek dan ook voor anderen.
Smeek ook voor je ouders, voor je familie en voor je
broeders en zusters. Ik smeek Allah (swt) om onze fouten
te vergeven en om ons niet te bestraffen. Ook vraag ik
Allah om ons genadig te zijn en om ons niet te belasten
met dingen waar we de kracht niet voor hebben. Amin.
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