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 ِ­Án۪ َyّªا ±ِ ٰ̄ nْ َyّªا ِ ٰÃِّْ�ــــــــــــــــــــــِ­ ا\ 

ٰ»¹ةِ وَاYٓcَÀ۪ءِ  َ�ّªمِ اYَ¢ِوَا ِ ٰÃّا yِ¦ِْذ ±ْ�َ �ٌÁَْ\ Êََرَةٌ وYkَِb ­ْ·ِÁ·۪«ُْb Êَ ٌۙلYjَِر

 َّ{ªرُۙ اY�َ\َْÊْ¹ُبُ وَا«£ُªْا µِÁ�۪ [َُ«ّ£َcََb Y®ً¹َْÀ َ¹�ُنYsََÀ ِۙ¹ة¦ٰ.  

ُ َ�»µِÁَْ وََ~ّ»َ­َ  َÃّا »َ«ّ�َ ِ َÃّلَ رَُ~¹لُ اYَ¢:  

 َ«ّªَا ِ� Y³ََª ْرِكYَ\ َ­ّ·ُ¿  [ٍjََنَ  رY�َ®ََر Y³َ�ِْ«َّ\َنَ، وY]َ�ْ�ََو .  
DE DRIE HEILIGE MAANDEN EN DE NACHT VAN DE 
OVERVLOEDIGE GUNSTEN (LAYLAT AL-RAGHĀʾIB) 

 
Beste broeders en zusters, er zijn bepaalde momenten 
waarop Allah extra veel van Zijn genade en Zijn gunsten 
schenkt aan de mensen. De maanden Rajab, Shaʿbān en 
Ramaḍān zijn daar voorbeelden van. Deze drie maanden 
zijn erg belangrijk voor moslims. Met de wil van Allah 
start volgende week dinsdag de maand Rajab. De nacht 
van donderdag op vrijdag bereiken we de Laylat al-
Raghāʾib. Beste moslims, de Laylat al-Raghāʾib is een 
voorteken van de maand Ramaḍān. Die nacht is een 
gelegenheid om berouw (tawba) te tonen en Allah om 
vergeving te vragen. Zoals Anas ibn Mālik heeft 
overgeleverd, sprak de Profeet (vzmh) de volgende 
smeekbede (duʿāʾ) uit wanneer de maand Rajab aanbrak: 
‘O Allah, maak [de maanden] Rajab en Shaʿbān 
gezegend voor ons en laat ons [de maand] Ramaḍān 
bereiken!’1 Beste gelovigen, tijdens de drie heilige 
maanden doet een moslim zijn best om zijn karakter te 
verbeteren. In de maanden Rajab, Shaʿbān en Ramaḍān 
let een moslim dus extra op zijn gedrag en probeert hij 
alle vormen van kwaad van zich af te stoten. Beste 
gemeenschap, laten we ons best doen om de komende 
periode goed te benutten. Laten we extra aandacht 
besteden aan aanbidding (ʿibāda) en aan goede daden. 
Laten we nadenken over de reden van ons bestaan. Laten 
we ons innerlijk verfraaien. Laten we vreedzaam en 
broederlijk samenleven. Ik vraag Allah om de drie heilige 
maanden te zegenen voor ons. Moge Allah ons en de hele 
islamitische wereld overladen met Zijn genade (raḥma) 
en met vrede. Āmīn. 
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1 ME3939 Al-Ṭabarānī, Al-Muʿjam Al-Awsaṭ, IV, 189. 

 


